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KORT
of opmerkingen over de wijk, spreek ze dan 
gerust aan!
Wijkagent Bas Lucius, Bas.Lucius@Brabant-
Noord.Politie.nl, 0900-8844
Wijkwerker Divers Tine Berkers, t.berkers@di-
vers.nl, 06-11 86 95 93

Wat betekent de regenboogvlag?
Misschien heb je hem afgelopen 11 oktober 
hier en daar zien wapperen: de regenboog-
vlag. Want op 11 oktober wordt internatio-
naal de zogenaamde Coming Out Day ge-
houden, met aandacht voor het moment dat 
een homo, lesbienne, biseksueel of trans-
gender openlijk voor zijn of haar seksuele 
voorkeur uitkomt. Uit onderzoek blijkt dat 
de meeste ‘HLBT’s’ moeite hebben met ‘uit de 
kast komen’. Daarom worden op 11 oktober 
door het hele land activiteiten georganiseerd 
waarbij iedereen die nog ‘in de kast zit’ wordt 
aangemoedigd om zich niet langer meer 
schuil te houden. Er is namelijk niets mis met 
homoseksualiteit, luidt de boodschap.
De regenboogvlag is in de loop der jaren door 
verschillende bewegingen gebruikt, maar 
fungeert sinds eind jaren zeventig vooral als 
symbool van de homobeweging. Hij is een 
teken van lesbische en homoseksuele trots 
en staat tegelijk voor de diversiteit van deze 
levenswijze.

Wijkkrantcampagne
Op verschillende wijkevenementen hebben 
we ons als Wijkkrant laten zien en horen met 
onze noodkreet: word vriend van de Wijk-
krant door een donatie en zorg ervoor dat 
de Wijkkrant voor Muntel, Vliert en Orthen-
poort kan blijven bestaan. Heel veel positieve 
reacties en verschillende donaties, ook via 
ons bankrekeningnummer, bevestigen onze 
overtuiging dat onze wijkgenoten de Wijk-
krant willen houden. We zijn er nog lang niet, 
dus je bijdrage blijft zeer welkom : NL59 INGB 
0001576663 t.n.v. Wijkkrant Muntel, Vliert en 
Orthenpoort o.v.v. ‘Vriend’.
Binnenkort start onze sponsorcampagne bij 
bedrijven in de wijk. Duimen!

Elke week in de wijk:  wijkagent en wijk-
werker. 
Wekelijks zijn wijkagent Bas Lucius en wijk-
werker Tine Berkers van Divers in de wijken 
Muntel, Vliert en Orthenpoort als ´koppel´ 
aanwezig. Elke maandag of dinsdag tussen 
15.30 uur en 17.00 uur lopen ze door de wijk 
en zijn ze aanspreekpunt voor bewoners. Het 
doel is om een bijdrage te leveren aan een 
prettige buurt, waar het fijn wonen is. Daar-
naast zijn ze ook een soort ´loket op straat´ 
waar je met vragen en opmerkingen terecht 
kunt. Dus zie je ze lopen en heb je vragen en/

Reageren? Mail Wijkkrant@ziggo.nl, of 
schrijf naar Van Noremborghstraat 34

Kringloopwinkel 
Ridderspoorstraat 2 
feestelijk geopend
Op zaterdag 2 oktober werd het pand aan de Ridderspoorstraat 2 (Orthenpoort) officieel in 
gebruik genomen. Sinds enkele weken biedt deze locatie onderdak aan de kringloopwinkel 
SOS Rommelmarkt, de Zelfkrant, de stadswandeling De Verscholen Stad en de fiets- , groen en 
veegprojecten van het Pastoraal Uitzendbureau(PUB). De SOS Rommelmarkt, de Zelfkrant en 
de Verscholen stad zijn projecten van de nieuwe Stichting Spoor 073. 

Onder een warme najaarszon vertellen 
drie medewerkers aan de bijna 300 
aanwezigen over  de verschillende pro-

jecten in de Ridderspoorstraat. Dennis werkt 
bij de SOS Rommelmarkt in de werkplaats. Sa-
men met een aantal anderen heeft hij ervoor 
gezorgd dat de nieuwe winkel er prima uitziet.  
Edwin vertelt over het groenproject van het 
PUB. “We gaan dan lekker in de buitenlucht aan 
de slag: bomen kappen en soms tuinen win-
terklaar maken. Het is fijn om je energie kwijt 
te kunnen.” Arjan is een oude bekende van het 
PUB en de Zelfkrant. De  laatste jaren werkt hij 
als gids van de stadswandeling  de Verscholen 
stad. “Door deze wandelingen proberen we 
mensen duidelijk te maken wat het betekent 
om dak- of thuisloos te zijn.” 

Een sleutel
De drie medewerkers geven vervolgens ieder 
een deel  van een grote sleutel aan wethouder 
Geert Snijders, Jetty Eugster (voorzitter van 
Spoor 073) en Bart Eigeman (voorzitter PUB). 
Gezamenlijk wordt de sleutel in elkaar gezet in 
daarmee is de opening van het pand een feit. 
Wethouder Snijders feliciteert de beide stich-

tingen met hun nieuwe onderkomen. “Met dit 
nieuwe pand is een mooi einde gekomen aan 
een lange zoektocht naar een geschikte loca-
tie,” vertelt de wethouder. Vervolgens spreekt 
hij zijn bewondering uit voor het mooie werk 
van de beide stichtingen. Alle projecten van de 
Ridderspoorstraat hebben met sociale active-
ring van doen. Mensen met een grote afstand 
tot de arbeidsmarkt vinden in deze projecten 
weer regelmaat en structuur. Als afsluiting van 
het officiële openingsmoment kruipt domi-
nee Peter van Helden in de huid van Erasmus. 
Met een groot applaus voor alle medewerkers 
wordt het officiële gedeelte afgesloten.

Fietsen en mode
Gedurende de hele middag waren de ruimtes 
van de verschillende projecten open. Bezoekers 
konden met een welkomsthapje en -drankje in 
de hand bijvoorbeeld een kijkje nemen in de 
fietsenwerkplaats van het PUB. Verschillende 
mensen maakten van de gelegenheid gebruik 
om hun fiets even na te laten kijken of zelfs een 
opgeknapte fiets te kopen.  
Spoor 073 had voor deze opening  F for Fashion 
gevraagd een modeshow met tweedehands 
kleding te organiseren. Ruim 120 mensen had-
den zich op de banken en stoelen van de SOS 
Rommelmarkt verzameld om te genieten van 
deze spetterende modeshow met live muziek. 

Spoor 073 en het PUB zijn blij met hun nieuwe 
locatie en hopen een positieve bijdrage kun-
nen leveren aan de wijk.  

Franneke Hoeks, bestuurslid Spoor 073

Meer informatie over de projecten van de 
Ridderspoorstraat kun je vinden op: 

www.buurtkiep.nl/groep/sos-rommelmarkt
www.sosrommelmarkt.nl
www.dagbestedingpub.nl
www.deverscholenstad.nl

Ontspannen in het park
Als je de afgelopen maanden op zondag-

avond door het park bent gelopen, zal je 
vast de groep deelnemers, en leraar, van 

Actief ontspannen in ‘t park opgevallen zijn. Een 
uniek initiatief, waarbij leraren met verschil-

lende disciplines helemaal gratis lesgeven aan 
enthousiaste buurtbewoners. Wekelijks de-
den, afhankelijk van weer en vakantie, tussen 
de vijf en twintig mensen mee, om sterk uit-
eenlopende redenen. De workshopleiders zijn 

enthousiast en denken al druk na over 
een eventueel vervolg. Misschien zal 
dat in een andere vorm gegoten gaan 
worden, aldus Jacqueline Wijnen. Wil 
je meer weten over deze activiteit, of 
kun je niet wachten om te beginnen 
met bewegen en ontspannen? Kijk op 
www.buurtkiep.nl/groep/actief-ont-
spannen-in-t-park voor meer informa-
tie over deze inspirerende lessen.

 Leyla van Hees
Wethouder Snijders neemt een deel van de sleutel 
in ontvangst.

Honderden aanwezigen.

Ekrem Mandić

Als hij de voordeur uitkomt beginnen de 
vogels in de kooi al te roepen!  Ekrem 
Mandić zorgt al meer dan twintig jaar 

voor de vogelkooi naast het gebouw van de 
Hobbel op het Taxandriaplein. Er huizen nogal 
wat verschillende vogels daar op het Taxan-
driaplein. Fo
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De witte tortelduiven kijken rustig toe hoe Ek-
rem de voerbak openmaakt en het voer in de 
schaal strooit die boven op een grote boom-
stronk staat. Te hoog voor de muizen, die ook 
graag een graantje meepikken. De kooi is de 
grote hobby van Ekrem waar ook veel mensen 
en kinderen uit de buurt plezier aan beleven. 
“Ik moet alles zelf doen,” zegt hij, “voer kopen 
voor de verschillende vogels en ook het onder-
houd van de kooi. Maar ik doe het met plezier. 
Het is ook nog eigenbelang, want ik woon zelf 
op het Taxandriaplein.”

Toon van Rijnsoever



KANSEN VOOR IEDEREEN!
    KIES 19 NOVEMBER 

UFUK KÂHYA 
GOEDE ZORG DICHTBIJ EN OP MAAT
EEN ZONNEPANEEL OP ELK DAK
RUIM BAAN VOOR BUS EN FIETS
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Wandelgroep ‘De IJzeren Vrouw’
      (Een wandelgroep voor ouderen)

                            Wanneer
        Elke woensdagochtend, starttijd 11.00
                            Hoelang
           Rondje IJzeren Vrouw, ± 1 uur. 

                           Startpunt
         Praktijk Fysiotherapie Beenhakkers

             Antoon der Kinderenlaan 7
              Den Bosch 073-6135318

       Begeleid door een Fysiotherapeut
Er zijn geen kosten aan verbonden

 
 

de kracht 
achter ayurveda

Consult 
Voeding
Massage

www.guna-ayurveda.nl 
OPHOVIUSLAAN B537 | 06 44934659
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E-mail Wijkkrant: 
wijkkrant@ziggo.nl
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Het Wijkteam bevraagt de bewoners
In een vorige Wijkkrant heeft het wijkteam van wijkwerkers van Divers en Juvans zich aan u 
voorgesteld. Wijkwerkers ondersteunen buurtbewoners volgens een aantal uitgangspunten:
Het gaat er steeds om eerst te begrijpen wat er speelt en daarna om begrepen te worden. 
We vragen ons steeds af: wie bepaalt of we ergens op af moeten? We werken ‘van binnenuit, 
van onderop, en samen’  met bewoners (BOS). De deskundigheid van alle betrokkenen is van 
waarde en verdient het gekend en onderhouden te worden. 

Vanuit deze principes hebben we buurt-
verkenningen met buurtbewoners uit 
Muntel Vliert Orthenpoort  georgani-

seerd rondom het thema: “samenzorgzaam-
heid”. Samen hebben we (van binnenuit, van 
onderop en samen) een doorkijk gemaakt naar 
2020 en nagedacht over hoe buurtbewoners 
de drie buurten dan willen zien, en vooral ook 
op welke vragen er dan een antwoord gevon-
den moet zijn. De gesprekken die daaruit ont-
stonden leverden een mooi drieluik op:

1. Wat is je kijk op de wijk Muntel/Vliert/Or-
thenpoort zoals hij nu is?
De wijk is enorm gevarieerd: in sommige delen 
kennen we onze buren goed, in andere delen 
leven de bewoners erg op zichzelf.  Er zijn grote 
verschillen in leeftijd, achtergrond en cultuur. 
Niet overal  mengen die groepen zich. Toch 
hebben veel deelnemers een goed gevoel over 
de wijk: er zijn veel actieve bewoners en als het 
nodig is zorgen we voor elkaar.

2. Hoe zie je de wijk voor je in 2020?
Gespreksdeelnemers zijn het erover eens: in 
2020 moeten er in Muntel, Vliert en Orthen-

poort vooral nog meer gezelligheid en zorg 
voor elkaar zijn. Daarvoor zijn allerlei middelen 
te bedenken, van een centraal wijk- en zorg-
centrum en goede communicatiemiddelen tot 
een betere verkeerssituatie en goede groen-
voorzieningen.

3. Om het zover te krijgen, in 2020, op welke 
vragen is dan een antwoord nodig?
Rond de droomwensen voor 2020 zijn er heel 
wat vragen te beantwoorden. Daarbij zijn een 
aantal grote thema’s te onderscheiden:  het 
gaat om vragen over
- De zorg voor elkaar,
- De verbinding tussen jong en oud,
- De communicatie (hoe komt de juiste infor-

matie bij de juiste mensen?),
- De groenvoorzieningen,
- Een centrum voor zorg, ook als ontmoetings-

plek.
Het onderzoek van het wijkteam heeft heel 
veel informatie van buurtbewoners opgele-
verd. Wat gaan we ermee doen? In de volgende 
Wijkkrant vertellen we er alles over!

Liesbeth van Drunen

Sancta Maria Mavo 
klaar voor de toekomst
Op de Sancta 

Maria Mavo 
is niets meer 

zoals het was. De 
oude gymzaal is 
omgetoverd in een 
hippe pauzeruimte 
voor de leerlingen 
en voor de gymles-
sen heeft de school 
nu de beschikking 
over een splinter-
nieuwe, hypermo-
derne sportruimte. 
De bestaande ge-
bouwen zijn totaal 
gerenoveerd waarbij 
veel aandacht is be-
steed aan meubilair, 
akoestiek en lucht-
behandeling. De feestelijke heropening vond 
plaats op 5 september.
Schoolleiding, docenten en leerlingen zijn 
heel blij met en supertrots op hun vernieuwde 
school. Voor meer informatie en foto’s: www.
buurtkiep.nl .

Ondertussen bij Buro
voor Buurtavontuur…
Atelier Lampenkap
Oh wat was hij mooi, de tent op het Taxandriaplein. Een heel weekend lang 
was hij van ons. Op vrijdag richtten we de tent in voor Atelier Lampenkap. 
En het resultaat heb je misschien al gezien, de felgekleurde lampenkappen 
om de lantaarnpalen. Ze zijn gemaakt door Ingrid, Roos, Marieke, Ank, Ad, 
Lieke, Brigitte, Adelheid en de dames van Technica. Met behulp van het 
team van het Bredewegfestival uit Amsterdam. Voor de Muntel. Dus. Wil je 
iets vieren met je straat?  Voorlezen onder een lantaarn voor de kinderen uit 
de buurt? Een concertje geven? Iedereen in de Muntel kan de lampenkap-
pen gebruiken. Je kan ze via De Hobbel reserveren en je hangt ze zelf op. 
Vraag wel even of je buurtjes de ladder vasthouden. 

Heimweediner
Terwijl de lampenkappencrew uitpufte, stroomde de tent vol 
bewoners die een pannetje met hun lievelingsgerecht van 
vroeger kwamen brengen voor het Heimweediner. Een avon-
tuur onder leiding van buurtkok Kim Vernooij en chef sfeerbe-
heer Erik Snoek. Binnen de kortste keren was het een gezellige 
drukte en stonden de tafels vol lekkers. Van zelfgemaakte ap-
pelmoes en hachee tot kipkluifjes, rode kool en pudding. In 
de tent speelde Marieke accordeon bij het kampvuur. Jong 
en oud kletste nog lang na rondom het vuur, een heel leuke 
avond. 
Nu komt er weer een nieuw avontuur aan. Volwassenen, kinde-
ren, iedereen is uitgenodigd. 

Limonade Light - avontuur in het donker
Nederland wordt ’s nachts steeds lichter. We behoren tot de 
meest verlichte landen in Europa. Terwijl echt donkere nachten 
goed zijn voor mensen, voor dieren en voor het milieu, want al 
dat licht kost heel veel energie. Daarom wordt in de nacht van 
25 op 26 oktober voor de negende keer de Nacht van de Nacht 
georganiseerd. Duizenden lichten gaan uit en er zijn nachtactivi-
teiten in het hele land. Ook in de Muntel! Rachel Zweije, theater-
maker uit de Muntel, is iets heel bijzonders aan het uitdokteren. 
Kom allemaal op 25 oktober naar het Taxandiaplein voor een 
avontuur in het donker met heel bijzondere limonade … Meer 
informatie volgt.

Programma Buro 
voor Buurtavontuur
 25 oktober Nacht van de 
Nacht
Alle avonturen zijn gratis 
toegankelijk! 

Het Buro voor Buurtavontuur is een initiatief van enkele enthousi-
aste Muntelbewoners om de wijk nog mooier en leuker te maken. 
In 2014 organiseert het Buro een reeks activiteiten (“buurtavontu-
ren”) voor en door de hele wijk. 
Kijk voor het laatste nieuws op de Buurtkiep of: www.buurtavon-
tuur.nl  



Wijkgerıcht
Wijkgericht Werken Muntel/Vliert/OrthenpoortOktober  2014

Word nu vrienden 
met wijkmanager 
Manon Karssen 
op Facebook

Kijk ook eens op www.s-hertogenbosch.nl. Hier is veel informatie te vinden over uw wijk. Hebt u vragen, neem dan contact op met wijkmanager Manon Karssen,
telefoonnummer (073) 615 58 35 of mail naar wijkgerichtwerken@s-hertogenbosch.nl. Deze nieuwspagina is een initiatief van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Het Kapelaan Koopmansplein knapt 
op - hoe en wanneer?
Het zoemde al een tijdje rond op 
wijkwebsite De Buurtkiep, maar op 17 
september werd het officieel:
het Kapelaan Koopmansplein gaat op de 
schop, sterker nog: het Kapelaan Koop-
mansplein knapt op!
Wat? Wanneer? Hoe? Wie? Ruben Blok, 
ontwerper van de gemeente, vertelde  er 
in een vorige Wijkkrant al over aan Anja 
van Kleef, maar inmiddels zijn er weer 
wat stappen gezet.

Wat is de stand van het project, Ruben?
“De vorige keer vertelde ik al dat we met 
De Buurtkiep gingen bekijken hoe we de 
bewoners zo goed mogelijk kunnen be-
trekken bij het ontwerp. Dat is intussen 
gebeurd: op www.buurtkiep.nl/groep/
kapelaan-koopmansplein-knapt-op vind je 
alle bijzonderheden. Daar is ook de eerste 
enquête geplaatst, maar de Buurtkiep heeft 
ook gezorgd voor verspreiding van flyers en 
voor papieren enquêteformulieren bij de 
Slinger. En we hebben natuurlijk de officiële 
aftrap gedaan, op 17 september!  Wethou-
der Huib van Olden en Hans Kessens van de 
Buurtkiep hebben ter plekke een bord ont-
huld, onder grote belangstelling.  Al hadden 
alle kinderen die er waren vooral belangstel-
ling voor de grote berg zand die er speciaal 
voor hun was gestort. De Hobbel had voor 
schepjes en emmertjes gezorgd.
We zitten nu in de eerste fase: de buurtbe-
woners bepalen door middel van die eerste 
enquête wat het karakter van het nieuwe 
plein moet worden: rustig of levendig? 

groen of stenig? Dat soort keuzes.  Heel veel 
mensen hebben gereageerd  en op basis van 
de uitkomst maak ik een eerste grove schets. 
Op 28 oktober ga ik die presenteren in De 
Slinger.”

Hoe gaat het dan verder?
“Na de eerste fase weet ik welke richting ik op 
moet denken. Dan gaat het er in de  volgende 
fase om het ontwerp langzaam meer in te 
vullen. Daar hebben we ook weer een enquête 
voor nodig: hoe gaan we het ‘stofferen’, wat 
moet er komen aan meubilair bijvoorbeeld? 
Met die uitkomsten maak ik een inrichtings-
plan.”

En dan moet het bouwwerk nog beginnen! 
Hoe lang gaat dat wel niet duren?
“Ja, het is echt niet in een paar maanden 
gebeurd. Het hangt er natuurlijk vanaf hoeveel 
discussie er is en hoeveel aanpassingen ik 

moet doen, maar voordat het ontwerp klaar 
is, is het denk ik wel begin volgend jaar. Dan 
moet het plan doorgerekend worden en 
omgewerkt tot een technische tekening, met 
kabels en leidingen. Dat kost ook best veel tijd. 
De echte werkzaamheden kunnen sowieso 
pas in het voorjaar beginnen, maar het hangt 
ook nog af van de andere werkzaamheden 
in de stad. We hopen dat er eind 2015, begin 
2016 een mooi nieuw plein ligt.”

Hoe is het om aan het Kapelaan Koopmans-
plein te werken?
“Heel leuk! De bewoners zijn positief kritisch, 
we delen het werk met De Buurtkiep - we 

napt opk

K
Koopmansplein

doen het echt samen. De mensen die het 
aangaat denken zodoende mee over de com-
municatie en het proces, dat is echt fijn.
Het plein zelf heeft zijn eigen uitdagingen, 
natuurlijk. Er moet veel: een fietspad, een 
doorlopende weg, een bushalte, parkeergele-
genheid. En ik wil er toch graag één plein van 
maken, met een positieve uitstraling; zo’n plek 
waarvan voorbijgangers denken: hier wil ik 
wel eens even gaan zitten.
Waar je even je krantje gaat zitten lezen terwijl 
je partner de boodschappen doet, ik noem 
maar wat. Ik heb heel veel zin om daar mijn 
best voor te doen.”

Buro voor Buurtavontuur presenteert:

Het verhaal van je leven #2
een serie ontmoetingen met senior buurtgenoten                                                  door: Lesha Bosman

Mag ik u voorstellen:  Koosje Delmée - Bruggeman

Bent u of kent u een senior die ook ‘het verhaal van uw leven’ terug wil lezen in de Wijkkrant 
dan kunt u mailen naar bosmanlesha@gmail.com

Als ik binnenkom valt mijn oog meteen 
op een trouwfoto van Koosje en haar 
man Tony. “Nee, ik ben niet in het wit 

getrouwd. Ik was al 48 toen ik trouwde, dan 
ga je niet meer in het wit,” zegt Koosje Del-
mée- Bruggeman  als ik haar op de foto wijs. 
De overgordijnen met bloemmotief hangen 
er prachtig bij. “Ik heb mijn hele leven gordij-

nen gemaakt in de zaak van mijn vader. Toen ik 
16 jaar was, maakte ik mijn eerste sprei in de-
zelfde kleuren als de gordijnen. Dat was toen 
heel modern,”  zegt Koosje lachend. Koosje is 
een zeer verzorgde, nuchtere en zelfstandige 
vrouw. Ze doet nog alles zelf in het huishouden 
en wil dat ook graag zo houden. “Mijn vader 
had een woninginrichtingbedrijf,”gaat Koosje 
verder als we plaats hebben genomen aan de 
donkereiken tafel. “Zijn bedrijf heette Firma 
Karel Bruggeman. Hij heeft  aan de Pelssingel 
een winkel laten bouwen met twee grote bo-
venwoningen. Ik heb samen met mijn broer 
altijd in het bedrijf  gewerkt. Hij overleed toen 
hij 63 jaar was aan de gevolgen van longkan-
ker. Ik had een goede band met mijn vader. Van 
hem heb ik het vak geleerd. Met mijn moeder 
had ik ook een hechte band. Ik weet nog dat we 
vroeger zondags altijd lopend naar mijn opa en 
oma gingen. Op de terugweg kwamen we dan 
langs de boten tegenover de Citadel. Er lag één 
boot die helemaal naar Rotterdam voer. Dat 
vond ik machtig. Toen mijn moeder stierf, ben 
ik getrouwd. Eigenlijk had ik toen pas tijd om 
te kijken wat ik nu wilde. Ik heb mijn man leren 
kennen op de dansschool bij Wim Leenders in 
de Snellestraat. We hebben prachtige reizen 
gemaakt. We zijn twee keer naar Lourdes ge-
weest, we hebben Venetië bezocht, Saint Tro-
pez, Monaco en Wenen. Voor kinderen waren 
we helaas te oud. Hij is twintig jaar geleden 
overleden.” 

Rode koolstamp met hachee
“Ik kom uit een gezin van drie kinderen. Mijn 
broer, mijn zus en ik. Ik heb een geweldige 
jeugd gehad.” Koosje staat op en laat me een 
foto zien van kinderen die een vaandel vast-
houden met de tekst ‘De Blijde Munteljeugd’. 
”Dit was ter gelegenheid van het 25-jarig pries-
terschap van Pastoor de Beer. Wij zijn toen met 
alle kleuterklassen uit de Muntel in de tuin van 
de nonnen op de foto gegaan. Ik ken bijna ie-
dereen nog die op de foto staat. Helaas zijn er 
al heel veel overleden. Tja, dat krijg je als je ou-
der wordt. Ik zat hier op de Montessorischool 
op de Geldersedam. Toen ik in de tweede klas 
zat, brak de oorlog uit. Ik was toen acht jaar. 
Veel heb ik er als kind niet van meegekregen. 
Ik weet nog dat er een razzia werd georgani-
seerd. Mijn broer heeft zich toen in het kolen-
hok verstopt zodat hij niet mee werd genomen 
om voor het Duitse leger te vechten. Ook weet 
ik nog dat we geen muziek mochten maken. 
Zelfs carnaval werd afgeschaft. Dat kun je je nu 
niet meer voorstellen. En het was lastig om aan 
eten te komen. Mijn vader ging af en toe  naar 
de boeren in Den Dungen om te kijken of hij 
wat kon ruilen. Gordijnstof tegen fruit of melk. 
Aan het einde van de oorlog zijn we gevlucht 
omdat er zoveel geschoten werd. Eerst naar de 
nonnen, maar omdat er daar geen plek was, 
zijn we naar de  Katholieke Technische Am-
bachtsschool (later HTS) gevlucht. Daar heb-
ben we twee weken in de kelder gezeten. Van 
de vleesfabrieken uit Oss, zij waren al eerder 
bevrijd, kregen we tonnen met rode koolstamp 
en hachee. Ik kan me die smaak nu nog voor de 
geest halen. Heerlijk was het.“

De Muntel van toen
“Na de oorlog heb ik een opleiding gevolgd 
aan de meisjesschool De Marienburg. Het was 
een onbezorgde tijd. Je hoefde je huis en buur-
tje eigenlijk niet uit. Iedereen kwam aan de 
deur. Op maandag kwam er iemand langs die 
de huur van 5 euro ophaalde, ‘s middags kwam 
diezelfde persoon terug om de losse boorden 
van de sportkleding op te halen die dan wer-
den gesteven in de wasserij, donderdag kwam 
de visboer langs om te vragen of we vrijdag 
vis wilden en ook de slager en de melkboer 
kwamen aan huis. Daarnaast zat er op iedere 
straathoek wel een kruidenier en een bakker. 
De Van Noremborghstraat zat vol met winkel-
tjes. De huidige dierenwinkel was een grote 
kledingzaak, er zat een enorme schoenenwin-
kel, een elektriciteitswinkel, twee drankenza-
ken, drie kappers, een groentewinkel en een 
drogisterij. Ik heb altijd een heel hechte band 
met mijn broer, zus en hun kinderen gehad. 
Dat is zo belangrijk in het leven. Zo af en toe 
komen ze langs of halen ze me op. Nu kan ik 
nog goed uit de voeten. Ik heb nog geen stok 
of rollator nodig en doe mijn eigen boodschap-
pen bij de Coop. Op zondag loop ik naar de Sint 
Jan voor de mis en af en toe ga ik vis eten in 
de Helftheuvel. Ik heb het goed voor elkaar. 
Als ik in de toekomst mijn boodschappen niet 
meer kan doen, dan zal ik een beroep doen op 
mijn neven en nichten. Ik heb veel voor hun ge-
zorgd en heel wat gaten in broeken gemaakt. 
Ik weet zeker dat zij ook voor mij zullen zorgen. 
Dat zit wel goed gelukkig. Zolang het kan, blijf 
ik thuis wonen.”
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                 Kindervakantieweek 2014
Van 14 tot en met 6 juli was de Kindervakantieweek  van Muntel /Vliert op het Taxandriaplein. Het was de 2e editie die georganiseerd werd door 
Stichting De Hobbel. Net als vorig jaar waren de drie dagen een groot succes!

De kindervakantie week startte maandagmorgen met een grootse gezamenlijke openingsdans. Daarna werden de T-shirts en groepsvlaggen 
gemaakt. In de middag werd begonnen met het bouwen van hutten. Binnen no-time werden er constructies in elkaar gezet van soms wel drie 
verdiepingen.

De tweede dag begon in het stadion van FC Den Bosch met een zeskamp op de trainingsvelden van FC Den Bosch. En er werd fanatiek gesport!
’s Middags werd er verder gebouwd aan de hutten.  De bouwsels kregen een flinke lik verf en aan het eind van de dag stond er op het plein een 
kleurrijk huttendorp.

De derde en laatste dag stond in het teken van het circus. In een half uur tijd werd er met medewerking van het publiek een mooie circusvoorstel-
ling gegeven. Daarna gingen de groepen zelf aan de slag om ook een circusact op te zetten. Tussendoor werd ook nog gewerkt aan een laatste 
afwerking van de hutten. 

Aan het eind van de dag was het tijd voor de grote finale: de eindvoorstelling. In één totaalvoorstelling werden alle circusacts uitgevoerd voor de 
toegestroomde ouders, oma’s en opa’s en andere belangstellenden. Prachtig!

12 juli zat het Kruithuis helemaal vol met 
Pippi’s en piraten. Samen keken we naar 
de film: ‘Pippi in Taka-Tuka-Land’. Op groot 
scherm deden we spelletjes als de grote 
schoenen-race.  Alle kinderen gingen naar 
huis met een Villa Kakelbontdiploma.
Vraag of je op 25 oktober extra lang op mag 
blijven. Dan hebben we een nieuw avon-
tuur. We mogen nog niet teveel verklappen, 
maar het is een avontuur in het donker. Het 
is op het Taxandiaplein en er is heel bijzon-
dere limonade. Houd de Buurtkiep in de ga-
ten voor het laatste nieuws!

 Pippi’s buurtavontuur

 Kindercursussen in de Slinger
Wil je eens wat anders dan gamen op je compu-
ter? In wijkgebouw de Slinger kun je kiezen uit 
een aantal leuke cursussen waarbij je lekker zelf 
aan de slag gaat. Zingen, maar dan op zijn mid-
deleeuws, dansen, maar dan op zijn Braziliaans? 
Meedoen aan een theatervoorstelling of leren 
gitaarspelen misschien? Meer leren over kunst of 
de natuur, maar dan niet uit een boekje? Of zie je 
meer in techniek? Yoga, hoe gaat dat eigenlijk? Of 
lijkt massage je wel wat? En hoe maak je zelf een 
animatiefilmpje? 
Keuze genoeg dus. Laat zien wat je kunt!
Kijk op www.wijkgebouwdeslinger.eu, klik op de 
link ‘weekplanning’ en dan op de cursus die je wil. 
Daar zie je wanneer de lessen plaatsvinden, hoe 
je je kunt aanmelden en hoeveel het kost. Ook 
Hester Klein Tijssink weet er alles van: info@ech-
thester.nl   06-133 16 5 16

geen rampgeld      
De wijkkrant
wordt kaalgeplukt.

Het is  een
grote ramp als de
krant verdwijnt. Bij een grote

ramp krijg je
meestal geld.

Snel verdwijnen dus.

Precies! Geen ramp, geen geld.

Dus moeten we stoppen
omdat we niet genoeg
geld meer hebben.


