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KORT Reageren? Mail Wijkkrant@ziggo.nl, of 
schrijf naar Van Noremborghstraat 34

ging voor mensen die niet kunnen zingen 
in oprichting in de Muntel. Gesjeesde sopra-
nen, valse kraaien, verstoten douchetenoren, 
schroom niet en sluit je aan bij H@rrie (lees: 
Herrie). Het plan is om één keer in de week 
te zingen op de donderdagavond. Onze wel-
muzikale buurtgenote Renske Wolfs komt 
H@rrie begeleiden. Aanmelden kan bij Olga 
via olga@vankleingeluk.nl         

Muzikaal talent: laat je horen! 
Op zondagmiddag 3 juli organiseert activi-
teitencentrum De Stijl een muzikaal zomer-
podium voor onze wijk. Een onderdeel die 
middag is het open podium. Hiervoor zoe-
ken we muzikale wijkbewoners die het leuk 
vinden om op te treden.  Heb je interesse, of 
wil je meer weten? Mail Wim van den Berg 
wh.vandenberg@gmal.com.

Vrijwilligersactie NLdoet
Op 11 en 12 maart kun je als vrijwilliger bij 
NLdoet  weer de handen uit de mouwen ste-
ken voor een stichting, vereniging, of zorgin-
stelling. NLdoet is de grootste vrijwilligers-
actie van Nederland; vorig jaar waren zo’n 
300.000 Nederlanders actief bij ruim 7.600 
klussen en activiteiten. Je kunt je aanmelden 
op de website: http://nldoet.nl. Meedoen als 
groep? Verzamel je familie, collega’s, leden 
van je (sport)club of klasgenoten en zoek een 
leuke klus uit op nldoet.nl. Een mooie manier 
om samen iets goeds te doen. (Vergeet niet 
je af te melden als je door omstandigheden 
toch niet mee kunt doen.)

H@rrie in de Muntel
Goed nieuws voor iedereen zonder talent, 
maar met zin om te zingen: er is een vereni-

De Buurtkiep 
ontwikkelt zich verder
Onlangs stond op de informatiepagina van de gemeente in de Bossche Omroep:  “De website 
Buurtkiep is in enkele jaren uitgegroeid tot één van de meeste succesvolle wijkwebsites in 
‘s-Hertogenbosch.” Sinds de start in 2014 is er al veel veranderd en verbeterd. Maar er komt 
méér!

Buurtkiep en Binnenbuurten

De Buurtkiep krijgt er binnenkort een col-
lega bij in de wijkwebsite van de binnen-
stad: Binnenbuurten.

Binnenbuurten bedient op dezelfde wijze als 
de Buurtkiep in Muntel, Vliert en Orthenpoort, 
de zes afzonderlijke wijken en buurten van de 
binnenstad. Als je ingeschreven bent op de 
Buurtkiep heb je misschien de afgelopen tijd 
al gemerkt dat er af en toe in je buurtmail be-
richten binnenlopen van de website Binnen-
buurten. Dat heeft te maken met het bereik 
dat je ingesteld hebt bij de dag- of weekmail, 
een heel belangrijk informatiekanaal van beide 
websites. 

Buurtmail en buurtradar
Zowel de buurtmail als de buurtradar gaan uit 
van het adres waarop jij je hebt ingeschreven. 
Jij geeft aan hoe groot het gebied mag zijn 
waarover je informatie wilt krijgen. Dat kan zijn 
in een straal van 250 – 15000 meter van je voor-
deur. Buurtkiepers in Orthenpoort kunnen dus 
berichten uit de binnenstad opvangen en Bin-
nenbuurters in de Vughterpoort krijgen info 
over het Prins Hendrikpark in hun mailbox. Je 
kunt zo van alles wat er op loop- of fietsafstand 
van je huis gebeurt op de hoogte blijven. Het 
maakt de Buurtkiep vele malen nuttiger dan hij 
nu al is en dat geldt dus ook binnenkort voor 
Binnenbuurten.

Welzijn en zorg
Er wordt op dit moment heel hard gewerkt om 
de groepen voor zorg en welzijn, die al op de 

Buurtkiep aanwezig zijn, beter zichtbaar te ma-
ken en met elkaar te verbinden. De Buurtkiep 
heeft van de gemeente ’s-Hertogenbosch uit 
het Maatschappelijk Initiatievenfonds subsidie 
gekregen om dit te ontwikkelen. Professionele 
hulp wordt Netwerk Buurthulp. De Buurtkiep 
stimuleert dat de groepen en organisaties die  
in de wijken actief willen zijn op het gebied van 
zorg en welzijn elkaar kennen en naar elkaar 
kunnen verwijzen. Zo kunnen ze tot samen-
werken komen.

Voor wie actief is in de wijk, maar nog niet op 
de Buurtkiep staat ingeschreven, loont het de 
moeite dit wel te doen om zo op de hoogte te 
blijven van de nieuwe ontwikkelingen in het 
sociaal domein.
Binnen het Netwerk Buurthulp wordt het voor 
de gebruikers van de website Buurtkiep mak-
kelijk om de juiste weg te vinden naar het ant-
woord op de vragen die je hebt.

Toon van Rijnsoever

Bo Brocken 
een van de beste 32 bluesartiesten van de wereld!

Het was ons al eerder opgevallen: we 
wonen in een creatieve wijk – er zijn 
heel wat wijkgenoten die hun crea-

tieve talenten vrij baan geven en een ervan 
is Bo Brocken. Bo speelt en zingt de blues, en 
hij doet dat niet onder de douche; als Big Bo 
is hij regelmatig op belangrijke podia te zien. 
Hij speelt naast eigen werk voornamelijk 
bluesklassiekers uit de jaren ’30, ’40 en ’50: 
Deltablues, Chicagoblues, Gospel , Georgia 
Ragtime of New Orleans Hokum - hij zingt 
ze met zijn ongepolijste stem en begeleidt 
zichzelf op gitaar, hi-hatt en bassdrum. Dat 
hij dat fantastisch doet, werd afgelopen ok-
tober onderstreept toen Big Bo deelnam aan 
de bekende Dutch Blues Challenge, de pres-
tigieuze Blueswedstrijd om de belangrijkste 
prijs voor Nederlandse Bluesartiesten, en, ja-
wel, daar werd hij uitgeroepen als winnaar in 
de categorie solisten en duo’s.  Dat is de re-
den waarom Bo en zijn vriendin en manager 
Vera drie weken geleden zijn afgereisd naar 
Memphis in de VS: de winnaar van de Dutch 
Blues Challenge vertegenwoordigt Neder-

Lees meer op www.bobrocken.nl en op 
de FaceBookpagina bigbobrocken en ga 
naar www.dutchbluesfoundation.nl om 
te stemmen (alleen nog in februari) op Bo’s 
nieuwe cd  Traveling Riverside voor de beste 
Blues-cd van Nederland. 
Verder is Bo samen met Marc Stakenburg 
(oud radiopresentator van de KRO en schrij-
ver van het boek The Big Bang van de popmu-
ziek) bezig met de theatertour Het Geheim 
van Dockery Farms, waarin vanaf de katoen-
plantages van Dockery Farms de oorsprong 
van de blues wordt verteld. Er zijn nog kaar-
ten voor de officiële première op 28 febru-
ari in de W2.

land tijdens de International Blues Chal-
lenge in Memphis. Ze zijn net weer terug en 
met geweldig resultaat: bij 2400 deelnemers 
heeft Bo de halve finale gehaald - hij mag 
zich daarmee tot de beste 32 bluesartiesten 
van de wereld rekenen!

foto: Vera van Faassen
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Wandelgroep ‘De IJzeren Vrouw’
      (Een wandelgroep voor ouderen)

                            Wanneer
        Elke woensdagochtend, starttijd 11.00
                            Hoelang
           Rondje IJzeren Vrouw, ± 1 uur. 

                           Startpunt
         Praktijk Fysiotherapie Beenhakkers

             Antoon der Kinderenlaan 7
              Den Bosch 073-6135318

       Begeleid door een Fysiotherapeut
Er zijn geen kosten aan verbonden

 
 

de kracht 
achter ayurveda

Consult 
Voeding
Massage

www.guna-ayurveda.nl 
OPHOVIUSLAAN B537 | 06 44934659
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De Soete Moeder opent haar deuren
Ze krijgt het maar druk mee, Onze Lieve Vrouw. Ze is niet alleen patrones en beschermvrouw van de stad ’s-Hertogenbosch, maar binnenkort ook van het kloosterhotel aan de Nemiusstraat dat 
in mei de deuren opent.

Initiatiefnemers Eline van Lith en Adri Eder-
veen hebben er met niet-aflatende ijver voor 
gezorgd dat dit unieke renovatieproject 

daadwerkelijk van de grond komt. Misschien 
dat De Zoete Moeder een handje heeft gehol-
pen. Als naamgeefster van hotel de Soete Moe-
der prijkt ze boven de ingang van voorheen het 
Nemiusklooster.

Het prachtige erfgoed naar een ontwerp van 
architect H.W. Valk (die van het ‘kasteeltje’ aan 
het begin van de Vughterweg) gaat na het ver-
trek van de nonnen een heel nieuwe toekomst 
tegemoet. Met 23 kamers voor twee perso-
nen  en één vierpersoons appartement en een 
prachtige binnentuin, dichtbij bij de binnen-
stad en op steenworp van het Prins Hendrik-
park. De planning is dat in mei de welkomst-
klok zal luiden om de eerste hotelgasten te 

ontvangen. Dat valt dus midden in het Jeroen 
Bosch-jaar. Qua sfeer en uitstraling is de Soete 
Moeder voor de vele extra bezoekers van de 
stad een schot in de roos.

Voor én na de oplevering vervult de Soete 
Moeder een positieve maatschappelijk functie. 
Naast de professionele inzet van, onder ande-
re, aannemer Nico de Bont uit Vught hebben 
28 jongeren afgelopen twee jaar voor korte 
of langere tijd ervaring opgedaan bij de Soe-
te Moeder, waarna vaak betaald werk elders 
haalbaar bleek. Als het hotel eenmaal draait, 
is er weer ruimte voor een nieuwe groep jon-
geren in de leeftijd van 16 tot 27 jaar. Ook als 
ze geen afgeronde beroepsopleiding hebben, 
maar wel in zichzelf willen investeren, kunnen 
ze een programma volgen dat gericht is op ho-
reca en facilitaire zaken. Het bouwdeel is eind 

Kiosk brengt leven in het park
Het mooiste stadspark van ’s-Hertogenbosch krijgt dit jaar een extra impuls. Het leegstaande 
Dennenhof Paviljoen krijgt een exploitante die er met Britse zwier drankjes en heerlijkheden 
gaat verkopen.

Debbie Bacon, die met man en twee kin-
deren al vijftien jaar in de Muntel woont, 
gaat het paviljoen van de gemeente hu-

ren. Er zijn nog een paar procedurele hobbels 
te nemen, maar de van oorsprong Engelse bin-
nenhuisarchitecte hoopt in mei de deuren te 
openen. Een naam heeft ze ook al voor het ge-
bouwtje: Bloem. “In de dubbele betekenis van 
het woord”, zegt ze. “Kleurige bloemen, maar 

ook meel. Ik ben ook een fanatieke thuisbak-
ster en ik wil er allerlei lekkernijen en Engelse 
delicatessen gaan verkopen. En daarnaast na-
tuurlijke goede koffie, thee en limonades en 
sappen.” 
Daarnaast is het de bedoeling een uitleenfunc-
tie te ontwikkelen. Voor gebruik in het park 
kunnen gemakkelijke stoelen maar kan ook al-
lerlei spelmateriaal worden gehuurd. “Ik wil zo 

Als bejaardensociëteit had Dennenhof een 
prachtig terras met uitzicht op de IJzeren Vrouw.

februari/begin maart afgerond. Dan is er nog 
twee maanden tijd voor verdere afwerking, in-
richting en het op poten zetten van de hotel-
organisatie. De ‘leerjongeren’ kunnen in deze 
aanloopperiode al aan de slag.

Zoals alles in De Muntel monumentenstatus 
heeft, geldt dat bij uitstek voor het Nemius-
klooster. Het heeft elementen van de Amster-
damse school (bijvoorbeeld glas in lood), aan 
de voor- en achterzijde sieren op de begane 
grond rondboogvensters het gebouw, binnen 
is nog veel van de oorspronkelijke tegellambri-
sering aanwezig, hot- en siersmeedwerk van 
de balustrades is nog origineel. Ook de kapel 
met spits tongewelf, zangkoor en glas-in-lood-
vensters blijft intact en krijgt meer publieke 
functies voor de gasten. Architect Baudoin Van 
Alphen uit Breda die voor het restauratieplan 
tekent, heeft gezorgd dat zoveel mogelijk au-
thentieke onderdelen gehandhaafd zijn, waar 

mogelijk is dat gecombineerd met moderne 
designelementen, bijvoorbeeld bij de badka-
mers.

Als klooster was de Soete Moeder vooral naar 
binnen gericht. Als het hotel eenmaal draait, 
gaat dat veranderen. Bewoners uit de wijk kun-
nen dan op woensdagavond aanschuiven om 
tegen een speciale prijs een tweegangendiner 
inclusief een consumptie te genieten. De eet-
kamer grenst aan de kloostertuin. En de Soete 
Moeder broedt nog op ideeën om mee te doen 
aan de Burendag die sinds enkele jaren in deze 
hoek van de Muntel wordt georganiseerd. Mo-
gelijk levert dat weer een binnenkomer op 
voor de wijkbewoners.

Meer en actuele informatie op www.buurtkiep.
nl en www.desoetemoeder.nl

Jos van Rijsingen

het plezier in bewegen en lekker, gezond be-
zig zijn bevorderen. Die combinatie van maat-
schappelijke en commerciële functie moet de 
sleutel tot succes zijn.” 

De meeste Bosschenaren denken bij dit ge-
bouwtje aan de Bossche Reddingsbrigade dat 
hier huisvesting had. Het paviljoen is echter in 
1953 gebouwd door de Gemeentelijke Sociale 
Werkvoorziening om te dienen als bejaarden-
sociëteit van de vereniging met de welluiden-
de naam EDO (Eert Den Ouderdom). Het lag en 
ligt enigszins in een wat afgelegen hoek van 
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Wijkgerıcht
Wijkgericht Werken Muntel/Vliert/OrthenpoortFebruari 2016

Kijk ook eens op www.s-hertogenbosch.nl. Hier is veel informatie te vinden over uw wijk. Hebt u vragen, neem dan contact op met wijkmanager Manon Karssen,
telefoonnummer (073) 615 58 35 of mail naar wijkgerichtwerken@s-hertogenbosch.nl. Deze nieuwspagina is een initiatief van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Word nu vrienden
met wijkmanager 
Manon Karssen
op Facebook

f

Tijden veranderen

Begin jaren ‘30 was het nog makkelijk met 
orde en gezag. Niet buiten de paden en 
kinderen onder de 16 alleen onder bege-
leiding van ouderen, luidde het parool. Dat 
kon toen nog.  Het Prins Hendrikpark wordt 
tegenwoordig voor tal van activiteiten ge-
bruikt en soms is dat op of over het randje. 
Loslopende honden, fietsen, zwerfvuil, het 
is niet altijd prettig. Maar heel veel is dat 
natuurlijk wel. Honden uitlaten, wandelen 
met de kinderwagen, joggen, wandelen 
met de rollator, spelen in de speeltuintjes, 
chillen, fitnessen met en zonder personal 
trainer, steppen, zwemmen (een enke-
ling), nachtvissen, slacklinen (balanceren 
op strak gespannen band tussen twee 
bomen), bootcamp, yoga, film in het park, 
boerderijdieren bekijken, samen verliefd 
zitten zijn, picknicken, in een bootje roeien, 
elkaar ontmoeten, barbecueën, vrijmarkt, 
parkrun en fotograferen. De lijst is zeker 
niet uitputtend. 

Paviljoen Dennenhof anno 2016. De glasgevel komt terug.

Debbie Bacon gaat zelf delicatessen bakken voor 
verkoop in het paviljoen.

het park (dicht tegen de Grobbendonklaan), 
maar het was bewust zo gesitueerd. Het ter-
ras voor het paviljoen ligt op het zuidwesten 
en van daar heeft men prachtig uitzicht op de 
IJzeren Vrouw en de Sint Jan. Op dit moment 
heeft de Bossche kunstenaar Jeroen Konings 
het incidenteel nog in gebruik als ‘Schrijfhuisje’.

Het Prins Hendrikpark geldt als oudste park 
buiten de stadsmuren van ’s-Hertogenbosch. 
Nadat begin jaren ’20 de IJzeren Vrouw ont-
stond, is in de jaren daarna het park aangelegd. 
Tussen 1934 en 1936 kreeg de aanleg als werk-
verschaffingsproject nog een extra impuls. 
Nadat de zwembadfunctie (Brabant Bad) werd 

beëindigd, ging begin deze eeuw de glans wel 
wat af van het park. De herinrichting tussen 
2009 en 2012 zorgde voor een wederopleving.

Volgens sommigen mocht er nog wel wat meer 
reuring komen rond de IJzeren Vrouw. Een paar 
jaar geleden namen enkele buurtbewoners 
het initiatief om een Netwerk IJzeren Vrouw te 
beginnen (info via www.facebook.com/ijzeren-
vrouw en natuurlijk de Buurtkiep) . Een van de 
initiatiefnemers daarvan was Maaike Marechal. 
Dat heeft onder meer geleid tot een Vrijmarkt 
voor de jeugd, dit jaar weer te houden op 27 
april in het park tegenover de Munteltuinen. 
In september staat weer een Parkrun op het 

programma met een aparte kidsrun en niet te 
extreem prestatiegericht.

De gemeente wil er meer werk van maken om 
het park veilig, schoon en gezellig te maken. 
In het kader van het project Ondernemend 
Onderwijs zijn de deelnemende scholen uit-
genodigd hiervoor ideeën aan te dragen.  Eén 
school wordt uitgekozen om dit verder uitwer-
ken in een concreet plan. Het Helicon vmbo zal 
hier zeker aan mee doen, zei Wim van Dijk eind 
januari op een wijkbijeenkomst in basisschool 
De Kameleon. Helicon zoekt toch al meer ver-
binding met de wijk, onder meer door betrok-
kenheid bij de moestuin Bietje bij Bietje.

Debbie Bacon heeft de bijeenkomst in de Ka-
meleon kunnen gebruiken om nog meer on-
dersteuning voor haar plannen in het park te 
krijgen. “Ik heb het altijd een geweldige plek 
gevonden. Met mijn project hoop ik te berei-
ken dat iedereen er nog meer van gaat genie-
ten.”

Jos van Rijsingen

Wonen in de pastorie van Kapelaan Koopmans
Wat hebben buurtbewoners lang moeten aankijken tegen een steeds verder aftakelend gebouw aan het Kapelaan 

Koopmansplein! De waardige pastorie veranderde in de loop van de Jaren langzaam in een droevige schaduw van 

zichzelf. Maar aan dat proces is een einde gekomen. Anja van Kleef kreeg een rondleiding van een van de nieuwe 

eigenaren, Bart Raedts van Robuust Vastgoed, en hoorde van hem over de plannen.

Pastorie
In 1922 is de pastorie gebouwd om niet al-
leen de pastoor maar ook nog de kapelaans 
en huishoudsters te huisvesten – een flink 
gebouw, pal naast de Antoniuskerk. Een 
van die kapelaans was Kapelaan Koop-
mans, helper van onderduikers, die door 
de Duitsers in 1944 voor de pastorie werd 
doodgeschoten. In 1945 kreeg daarom het 
Duhamelplein zijn nieuwe naam: het Kape-
laan Koopmansplein. De tijden veranderden, 
en in 1990 verloor het gebouw zijn bestem-
ming als pastorie: het werd Marokkaans 
consulaat. 

Consulaat
Tot de verhuizing van het consulaat in 
2011, maar ook in de jaren erna, is er weinig 
aan onderhoud gedaan. De tralies voor de 
ramen en een aangebouwde schuur in de 
tuin die diende als gebedsruimte, dat zijn 
zo’n beetje de enige sporen die zijn nagela-
ten. “Dat is meteen ook ons geluk,” zegt Bart 
Raedts, “want de oorspronkelijke bouwte-

keningen komen nog precies overeen met 
de huidige toestand, met alle oorspronkelijke 
kenmerken. Zelfs het christelijke glas-in-lood 
kunnen we herstellen.” 

Stadswoningen
Die oorspronkelijke staat is belangrijk voor 
de nieuwe eigenaren, want ze gaan in het 
pand vijf stadswoningen inrichten zonder dat 
de structuren in het pand wezenlijk worden 
aangetast. Ze streven ernaar de sfeer van het 
oorspronkelijke woonhuis zo goed mogelijk 
te behouden. “Er wordt voornamelijk geres-
taureerd en gerenoveerd, zodat alles helemaal 
voldoet aan de wooneisen van deze tijd”. 

Monument 
Het uiterlijk van het pand, sinds 2005 gemeen-
telijk monument, blijft onaangetast. “Omdat 
het een gemeentemonument is, werken we 
nauw samen met de gemeente,” zegt Bart 
Raedts. “Die heeft niet alleen eisen en regels 
ten aanzien van het uiterlijk, maar ook wat be-
treft de interne renovatie houden ze de vinger 
goed aan de pols. Het is voor de gemeente 
natuurlijk van het grootste belang dat zo’n 
gemeentemonument kwalitatief helemaal 
in orde is. Daarom mag je niet zonder meer 
bouw-, verbouw-, restauratie- of sloopwerk-
zaamheden uitvoeren. Voor de meeste  werk-
zaamheden zijn vergunningen en toestem-
mingen nodig.”

Eind 2016
Wat een werk, en wat een bende is het nog! 
Het hele gebouw wordt gestript van vergane 
en kapotte delen. De prachtige parketvloer 
is grotendeels verrot en door de leegstand is 
her en der schade te herstellen. Maar de kern 
van de oerdegelijke twintigerjarenbouw is 
niet aangetast; van de tientallen-centimeters-
dikke balklagen zijn zelfs doorgewinterde 
bouwadviseurs onder de indruk en veel van de 
prachtige kozijnen zijn nog gaaf. Waar dat niet 
zo is, worden ze zorgvuldig gerestaureerd. 

Ingrid en Pieter: “We zijn heel blij dat de 
voormalige pastorie opgeknapt wordt en 
een woonbestemming krijgt. Zeker nu ons 
plein zo prachtig is geworden!”

Toon: “In de zeventiger jaren werd het gebouw 
gebruikt door het Diocesaan Pastoraal Cen-
trum. Ik heb heel wat uren zitten vergaderen 
achter die twee ramen rechtsboven. Krakende 
trap op, lange gang door… Geweldig dat dit 
gebouw weer opnieuw gebruikt wordt.”

Antoinette: “‘Ons’ plein krijgt een metamorfo-
se en nadat we zo’n zestien jaar tegen een ver-
waarloosd pand aangekeken hebben, wordt 
de oude pastorie onder handen genomen - 
hoera! Het wordt een chic plein.”

Vier van de vijf woningen worden rond 
de 120 vierkante meter groot, een ervan 
wordt iets kleiner, zo’n 90 vierkante meter. 
Alle woningen krijgen een buiten: een tuin 
voor de woningen op de begane grond 
en een balkon, dakterras of loggia voor de 
woningen op de eerste verdieping. Het is de 
bedoeling dat ze rond oktober 2016 worden 
opgeleverd. 

Meer informatie over het project staat  op de 
website van Robuust:www.robuustvastgoed.
nl.

De huidige bestemming van het pand is ‘maatschappelijke doeleinden’. Tot op heden staat de 
gemeente ’s-Hertogenbosch welwillend tegenover een herbestemming tot ‘wonen’. 

Het pand wordt verkocht bij inschrijving, onder voorbehoud van gunning. Biedingen dienen in een 
gesloten envelop aangeleverd te worden bij de makelaar. Tot op heden zijn er geen eisen gesteld 
aan de bieding met betrekking tot voorbehouden en dergelijke. De enveloppen worden op het 
consulaat geopend. Sluitingsdatum van de inschrijving is (in principe) 15 juli 2015. 
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Acupunctuur
J. van Roessel

Lid NVA

Antoon der Kinderenlaan 7
5212 AA  Den Bosch
Tel. 073 - 613 53 18

P R I N T B E S T
D R U K K E R I J

K E R K D R I E L

Tel. (0418) 63 63 63 E-mail: info@printbest.nl

 raar maar waar  
Nee joh!
Om de 4 jaar
is het jaar 1 dag
langer. Dat is dan
een schrikkeljaar.

Wil je dat ik dat geloof?
Je denkt zeker dat ik
dom ben!

Toch is het zo,
want alleen in
een schrikkeljaar
bestaat 29 februari. 

Wat een �auwe grap..
2 keer 1 april was 
misschien nog leuk
geweest.

Dit jaar is het
schrikkeljaar. Dat zegt me niets.

Is dat een feest ofzo?

Hallo! Mijn naam is Robin en ik woon in de van Noremborghstaat. Ik 
ben acht jaar oud en voor de wijkkrant deed ik interviews in de wijk. 
Ik was namelijk benieuwd wat iedereen met de extra schrikkeldag 

ging doen. Dus ging ik langs de deuren omdat ik dat al eerder heb gedaan. 
Dat is leuk. 

Februari
Februari is de tweede maand van het jaar. 
Op sommige kalenders krijgt februari een bij-
naam: sprokkelmaand, schrikkelmaand, korte 
maand. Dit jaar is de bijnaam ‘schrikkelmaand’ 
wel goed te verklaren, want het is schrikkeljaar.
Eén keer in de vier jaar is er een schrikkeljaar. 
Het jaar telt dan 366 dagen in plaats van 365 
dagen.

Het eerste schrikkeljaar was 46 jaar vóór ons 
jaar 0. De romeinse keizer Julius Caesar is er 
mee begonnen. Het is gedaan omdat anders 
de seizoenen niet meer kloppen. De lente zou 
dan steeds vroeger beginnen. Eens in de vier 
jaar is er dus iets bijzonders aan de hand: na 
28 februari komt niet zoals in andere jaren 1 
maart, maar 29 februari. Het jaar telt dan geen 
365 maar 366 dagen.

Mijn eerste deurbel was aan het Taxandriaplein. Meneer Bolderink 
woont daar en ik vroeg wat hij dan zou doen. Hij zei dat hij de 
hond uit ging laten dan. Leuke hond heeft hij. 

Daarna ben ik naar Coco gegaan op de Moliusstraat en zij vertelde 
aan de deur dat ze een mooie taart zou gaan bakken op de schrik-
keldag. Ik hoop dat ik mee mag smikkelen. 

Ik heb ook in mijn eigen straat aangebeld bij Janneke en de papa 
deed open. Eerst wilde hij het niet zeggen maar toen zei hij dat hij 
ging werken. Dat zou niet mijn idee zijn geweest, denk ik. 

Als laatste belde ik aan bij mijn 
tante Thess. Zei vertelde me dat ze 
zich zou laten verwennen met een 
doos koekjes, kapper bezoeken en 
naar de sauna. Lekker hoor. 

Nou nu weten jullie wat een paar 
mensen gaan doen die dag. Wat 
doe jij zelf? Ik hoop iets leuks. Net als ik. Knutselen en tekenen en 
een kijkdoos maken van een melkpak. Ik ga denk ik ook op de iPad 
spelen en Netflix kijken. 

Dit was Robin Blaauw, de journalist. 
Tot gauw bij jou aan de deur.

Schrikkeldag: wat doe je?

Februari
Dit jaar is er een schrikkeljaar. Elke 4 
jaar is dat zo. De volgende schrikkel-
jaar is dan <<2020>>
Een schrikkeljaar is: dat in de maand 
<<Februari>> een dag wordt bijge-
daan. Normaal zijn het 28 dagen maar 
nu zijn het er 29! Bijzonder hè?! 
Dus als je in een schrikkeljaar bent 
geboren, dan ben je elke 4 jaar jarig. 
Dus dan ben je in dit jaar jarig! En in  
<<2020>> ook. In de maand <<Febru-
ari>> is het ook Carnaval, en natuur-
lijk de carnavalsvakantie! Leuk toch?! 
Sommige gaan op vakantie. Sommige 
blijven thuis, met cola & chips voor de 
tv! En dat is leuk!

Milana, 10 jaar

Schrikkelen
Schrikkel is een woord dat je alleen nog maar 
ziet in “schrikkeljaar”, “schrikkelmaand”, “schrik-
keldag”.
Schrikkel komt van een Middeleeuws woord: 
scricken. En de vertaling van dat woord is, 
schrik niet: grote stappen vooruit zetten of 
springen. Duidelijk? In het schrikkelijk jaar, in 
de schrikkelmaand februari, springt er met die 
schrikkeldag gewoon die 29e dag bij. Makke-
lijk zat.

Ben jij een 
schrikkelkind?

Je bent een bofkont! Heel apart wel. Want als 
jouw buurjongen, die op 28 februari jarig is, 
honderd jaar wordt, dan word jij een dag later 
pas 25 jaar. Leg dat maar eens uit. Maar dan 
vertel je er natuurlijk niet bij dat je toch elk jaar 
wel je verjaardag gevierd hebt op 1 maart. Lek-
ker puh!

  Gezegde

Heeft februari negen-
entwintig dagen?
Dan mogen de meisjes 
de jongens vragen!

 Vertel!
Ken jij een verhaal over schrikkeldag 29 febru-
ari? Als je snel bent kan je dat zelf vertellen op 
de website van onze wijk: De Buurtkiep. Best 
wel een leuke website. Nú doen, anders moet 
je 4 jaar wachten tot het volgende schrikkeljaar 
2020. Ga naar: www.buurtkiep.nl 


