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Dromen over de wijk in 2023
Zes pagina's kijk op de wijk in de toekomst

De

En verder onder andere: 

Wie zet wijkwebsite de Buurtkiep voort?
Burendag bij Bietje Bij Bietje
Natuurwijk door Bob Cremers
Peter over duurzaamheid
Wijkbewoners in het Boerenparrelement
De Hobbelpagina
De Slingerpagina

Wijkkranters in actie. Foto Olaf Smit



content te delen. Een leuke rol die 
ons veel plezier bracht!
De huidige beheerders zijn al of 
gaan per 1 januari met 'pensioen' en 
zoeken nu opvolgers. Vind jij onze 
verbonden wijk belangrijk en wil je 
daarvoor iets betekenen? Neem dan 
contact op met Hans Kessens: 
hans.buurtkiep@gmail.com. Je krijgt 
gratis scholing in online community 
building en leert allerlei mensen en 
groepen in de wijk beter kennen. 
En... je maakt het verschil in onze 
wijk.

Als we geen opvolgers vinden dan 
gaat Buurtkiep.nl per 1 januari a.s.uit 
de lucht."

Bij het ter perse gaan van deze 
Wijkkrant zagen we dat er al 
gereageerd is op deze oproep. Daar 
zijn we blij mee, want wij als 
Wijkkrant vinden de Buurtkiep 
belangrijk. Wie volgt?

K
Wie zet de Buurtkiep voort 
als verbinder in onze wijk?
Op wijkwebsite De Buurtkiep lazen 
we een verontrustend bericht: 
"De afgelopen tien jaar groeide 
Buurtkiep.nl tot een modern en 
verbindend hulpmiddel voor meer 
contact en ontmoeting in onze wijk. 
Het afgelopen jaar bezochten ruim 
11.000 mensen de site, bijna 900 
inwoners zijn lid en ontvangen de 
nieuwsbrief. De site bevat bijna 
3.000 artikelen over onze wijk en er 
staan talloze activiteiten op. En we 
gebruiken de site om op een 
transparante manier het wijkbudget 
te besteden.
Het beheren van de site is steeds 
makkelijker geworden en is nu een 
paar uur per week. Het is vooral het 
leggen van contacten in de wijk en 
mensen stimuleren om verhalen en 

ort
Aftermovies 100 jr Muntel
Het was een mooie afsluiting van het 
100-jarig jubileum van de Muntel, 
het Wijkevenement op 18 september. 
Dat kun je nog eens bekijken op de 
leuke 'aftermovie' die Sjoerd van 
Kampen ervan heeft gemaakt: 
buurtkiep.nl/berichten/
wijkevenement-100-jaar-muntel-
aftermovie
Ook Hans Kessens maakte er een 
leuke reportage over: 
buurtkiep.nl/berichten/honder-jaar-
muntel-feest-afgesloten.

Olaf Smit fotografeerde deze keer de 
meeste schrijvende medewerkers van 
de Wijkkrant. Olaf zelf staat er 
natuurlijk niet op en ook Wim van de 
jeugdpagina ontbreekt. Als alle 20 
bezorgers van de Wijkkrant er ook nog 
bij zouden kunnen, zou je een goede 
indruk krijgen van de actieve groep 
Wijkkranters. Meedenken? Meld je aan 
voor de voorbereidende nieuwsbrief: 
wijkkrantmail@gmail.com.
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Burendag  
bij Bietje bij Bietje

Buurttuin Bietje bij Bietje vierde op 
8 oktober zijn jaarlijkse Burendag.
Koosje de Leeuw was bezoekster  
en stuurde ons naar aanleiding 
daarvan niet alleen een verslag 
maar ook nog een lekker recept.

Zon
Na twee zaterdagen waarop zware buien zich niets 
van Burendag aantrokken, laten de weergoden zich 
op 8 oktober van een andere kant zien. Op buurttuin 
Bietje bij Bietje schijnt de zon dan ook uitbundig.  De 
vele jassen en fleecevesten kunnen al vlot uit.

Dit jaar krijgt de haagaanplant extra aandacht. Dat 
betekent veel spitwerk; zwaar werk voor de rug.  Maar 
gelukkig schiet een familielid met een graafmachine 
vanuit Maas en Waal te hulp. De sleuven worden dan 
ook vakkundig gegraven.

Met vereende krachten worden de gratis hagen van 
Marktplaats in alle vroegte in het Brabantse 
Oosterhout met twee aanhangers opgehaald en later 
in de middag ingeplant. Daarna kan er ruim bewaterd 
worden.

Krachtvoer
Hard werken vraagt om krachtvoer. Albert Heijn doet 
op deze dag een royale duit in het zakje, er mag gratis 
gewinkeld worden. De broodjes, koffie en koek gaan 
erin. De twee home made soepen smaken lekker. Het 
stokbrood daarbij matcht wonderwel met de heerlijk 
kruidige Bietje bij Bietje boter.

Ik realiseer me dat de organisatie van de jaarlijkse 
Burendag er niet zomaar staat. Ook achter de 
schermen wordt hard gewerkt. Maar vele handen 
maken licht werk. Respect voor iedereen die op welke 
wijze dan ook betrokken is bij Bietje Bij Bietje. Het is 
een prachtig groen project temidden van de wijken 
Muntel/en Vliert.

Koosje de Leeuw
Bezoekster Burendag 2022

Recept Burendagsoep

Heb jij Burendag gemist maar wil je 
zelf een Burendagsoep proberen, dan 
is hier het recept voor een flinke pan 
soep.

1 knolselderij
1.5 courgettes
2 uien
2 knoflook
2 aardappels
Kruidenbouillon anderhalve liter
Kruidenzout of gewoon zout
Wat anijszaad

Ui en knoflook aanfruiten, blokjes 
knolselderij en courgette toevoegen
kruidenbouillon toevoegen,
Overige kruiden toevoegen
Eventueel naar smaak blenderen, 
stokbrood erbij en smullen maar.

Wist je dat de Buurttuin ook op Facebook is te 
vinden?  Onder de naam 
Buurttuin Muntel-Vliert 'Bietje Bij Bietje'



Reactie
Peter van Helden suggereerde in de vorige Wijkkrant 
om een informatiebordje te plaatsen bij het kunstwerk 
Mikado bij de Geldersedam. Marjo Andriessen 
reageerde: 

Ik sluit me hier volledig bij aan.
Ik kijk uit op dit kunstwerk en verbaas me er ook over 
dat er geen enkele informatie over de herkomst en 
belangrijke betekenis van het kunstwerk vermeld is.
Mooi als dat zou kunnen worden gerealiseerd! Wellicht 
voorkomt het ook vandalisme, zoals vorige zomer, toen 
daar fik is gestookt.

De Wijkkrant heeft bij de gemeente nagevraagd. 
De reactie daar was:

"Om de openbare ruimte overzichtelijk, verkeersveilig 
en leefbaar te houden plaatst de gemeente in principe 
geen informatieve borden. Borden moeten 
noodzakelijk en functioneel zijn."

Wordt vervolgd?

Afvalwater
Pluto van der Heijden herinnert ons er terecht aan dat 
afvalwater niet in de IJzeren Vrouw moet koment:

Ik zie nog steeds veel mensen de auto wassen in de 
wijk, en vaak schilders(bedrijven) die emmers 
leeggooien in het riool! Zoals u waarschijnlijk weet is 
er op veel plaatsen in de wijk een gescheiden 
rioolsysteem. Regenwater gaat rechtstreeks naar de 
IJzeren Vrouw, afvalwater van de huizen gaat naar de 
RWZI.
Zou u in de wijkkrant hieraan aandacht willen 
schenken? Ik denk dat veel, vooral nieuwe bewoners 
hiervan niet op de hoogte zijn!

Met andere woorden: gooi je afvalwater niet zomaar in 
de goot, maar zorg dat het op de juiste plaats terecht 
komt: bij de RioolWaterZuiveringsInstallatie (RWZI).
Het gescheiden rioolsysteem is vooral in de Vliert 
aangebracht.
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Natuurwijk Post
Berichten van lezers
Ook iets te melden?
Mail naar wijkkrantmail@gmail.com

Hulst

ILEX AQUIFOLIUM: een fantastische heester. De mooie 
heester hulst kunnen we op vele plaatsen aantreffen, 
wellicht in uw eigen tuin, als struik of haag, want dat 
kan ook. In het Prins Hendrikpark staan meer dan 
zeventig exemplaren, zowel mannelijke als 
vrouwelijke. Hulst is namelijk tweehuizig. Alleen de 
vrouwelijke exemplaren krijgen de felrode besjes. Het 
is de enige inheemse heester in ons land die jaarrond 
groen blijft, dus ook nu in de winter. De bladen zijn 
stekelig getand. De latijnse naam aquifolium staat 
voor “scherp”. De Nederlandse naam is dan ook: 
scherpe hulst. De heester is doorgaans hooguit zes 
meter hoog maar in het park staan er veel die met 
gemak de vijftien meter of meer halen. De compacte 
struik biedt ook een mooie schuilplaats aan 
bijvoorbeeld roodborst als er gevaar dreigt. 
In het park staan vaak de mannelijke en vrouwelijke 
soorten naast elkaar. Bijen en vliegen zorgen voor de 
bevruchting, waardoor we later de bessen kunnen 
aanschouwen. Opvallend aan de struik is ook dat de 
onderste blaadjes stekelig zijn en hogerop gaafrandig. 
De bloeiwijze is trosjes met kleine witte bloemetjes, 
voor beide geslachten verschillend. Ze werden ooit 
ook gekweekt voor de blaadjes, waar thee van werd 
gemaakt, met medicinale werking. Mischien leuk om te 
weten: in het park komt ook een soort voor met gele 
besjes.
En mogelijk staan er in uw tuin wel soorten die er weer 
anders uitzien dan boven omschreven, dat kan: alleen 
al Arboretum (bomentuin) Trompenburg in Rotterdam 
beschikt over circa vijftig cultivars (gekweekte 
soorten). Zo heb je onder andere bonte hulst en een 
soort met gele randen aan de blaadjes. Er bestaat zelfs 
een zogenaamde egelhulst, waarbij de stekels op het 
blad aanwezig zijn, ooit als afwijking aangetroffen en 
door stekken vermeerderd. Nu zijn ze zeldzaam maar 
in Arboretum Rotterdam en in Arboretum Oudenbosch 
nog steeds aanwezig: voor mij alleen al een reden om 
louter voor deze bijzondere soort de tuin in 
Oudenbosch te bezoeken. Maar u kunt wellicht ook 
genieten van de vele afbeeldingen van hulst op uw 
kerstkaarten of andere kerstdecoratie bijvoorbeeld in 
uw eigen kerstcreatie.

tekst en foto Bob Cremers
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Peter van Helden is voor groene huizen, 
groene IVN, groene GGZ, groene kerken, 
kortom:  een groene toekomst. Deze keer 
mijmert hij daarover in de Wijkkrant.

Natuurbeléving…hoe doe je dat?

Om te beginnen: Wat zijn je eerste belevenissen in 
de natuur?
Is het de wind in je gezicht wanneer je als peuter 
rondgewandeld wordt en in een buggy zit? Of de 
eerste sneeuwvlokjes of regendruppels? Of de 
dieren in de kinderboerderij - wat zijn ze groot: 
schapen, een koe - en volgens pappa en mamma 
zegt-ie Boe! - een geit, kippen, en natuurlijk het 
varken.
Beleven doe je met al je zintuigen: je ziet, hoort, 
ruikt, proeft, voelt… En dan gebeurt het: 
De peuter kraait van plezier, het kind danst door de 
droge bladeren en hoort ze knisperen en lacht. De 
tiener staat bij het strand, als het stormt, want dan 
beleef je wat! De twintiger beklimt de bergen voor 
een sensationeel uitzicht en een groots gevoel van 
klein-heid…..En als volwassene moet je soms uit je 
zorgen geroepen worden: kom mee, naar buiten!
En als een tsunami komt of een allesvernietigende 
vloedgolf in dat kleine riviertje, als het dagenlang 
alleen maar blijft regenen of als er maandenlang 
geen druppel regen valt en alles verdort en ver-
droogt - dan kruipt ook de huiver binnen, het ontzag 
voor de elementen. Denk maar aan die bliksem met 
die enorme donderslag dichtbij! Of aan die met 
donderend geraas afbrokkelende ijsmassa’s……

Over al deze belevenissen worden verhalen verteld, 
wonderverhalen en griezelverhalen. En kun je 
stilstaan bij de grote vragen: wat is die natuur 
eigenlijk? Vriend? Vijand? Voeder? Vvernietiger? en 
hoe sta jij daar in? 

Pleidooi voor duurzame kaarsen.

Kaarsen zijn van parafine en dat is van aardolie. 
Willen we af van fossiele brandstoffen? 
Dan is er ook een alternatief voor kaarsen: 
bijenwaskaarsen!
Iets duurder, maar ze branden ook langer!
Ik heb al een pakket besteld bij Lekker Honing.
Ze zijn prachtig. Je hebt alle soorten: lang, dik, dun, 
waxine enzovoort.
Je kunt ook gewoon minder kaarsen branden! Dat is 
helemaal voordelig.
Doen.

Warm de (koude) winter door?

-Verwarm alleen die kamer, waar je bent - ooit zaten 
we rond dat ene kampvuur, die ene haard beneden.
-Trek warme kleren aan…. vanzelfsprekend - ik heb 
nog truien en sokken liggen van oma, eigengebreid, 
wol!
-Kruip onder een deken op de bank - de beren kiezen 
voor een winterslaap!
-Even opwarmen kan ook in de Bieb of in De Slinger, 
bij De Stijl - met een bakje koffie en de krant…
-Denk aan de eskimo’s, nu Inuit geheten, en de 
Laplanders, nu Sami geheten - overleven in de kou, 
een kunststukje van je eigen medemensen
-En ga ook lekker naar buiten in wind en kou - dan is 
het binnen weer een stuk knusser.
-wie heeft er nog meer suggesties? Graag naar 
petervanhelden87@gmail.com
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Antoon der Kinderenlaan 7
52AA  ‘s-Hertogenbosch
073-6135318
                                   

Specialisaties: COPD
Orthopedische Manuele Therapie
Psychosomatische Fysiotherapie
Bekkenfysiotherapie
Kinderfysiotherapie
Dry Needling
Arbeidsfysiotherapie
Aangesloten bij Parkinson Netwerk en Schouder Netwerk N. Brabant
Wandelen met ouderen op woensdagochtend om 11 uur.

www.fysiotherapiebeenhakkers.nl
info@fysiotherapiebeenhakkers.nl 

FYSIOTHERAPIE BEENHAKKERS

Van Noremborghstraat 118
5212 NG ‘s-Hertogenbosch
Tel: 073-6422942

Voor dagelijks verse bloemen.
Ook speciaal voor: Bloemboeketten, Bloemdecoraties, 

Bruids- Rouwarrangementen, 
Bedrijfsarrangementen.

B e z o r g i n g  d o o r  h e e l  N e d e r l a n d
Volg ons op Facebook

Bloemenwinkeltje Jet www.bloemendenbosch.nl 

Word nu 
vrienden 
met wijkmanager
Marie-Louise 
Claessens op 
Facebook

Wijkmanager Marie-Louise Claessens 
maakt deel uit van het zogenaamde 
Leefbaarheidsteam van de gemeente.
Het leefbaarheidsteam komt zoals ieder 
jaar in actie om de wijk rond de 
jaarwisseling zo leefbaar mogelijk te 
houden. 
Marie-Louise vertelt er meer over en 
geeft wat tips.

Wijkschouw
Oud en Nieuw
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Wijkgerıcht
Wijkgericht Werken Muntel/Vliert/Orthenpoort

Kijk eens vaker op www.s-hertogenbosch.nl. Hier is veel informatie te vinden over je wijk.
Heb je vragen, neem dan contact op met de wijkmanager: Marie-Louise Claessens, tel 073 615 5621, of mail naar wijkgerichtwerken@s-hertogenbosch.
Deze pagina is een initiatief van de gemeente 's-Hertogenbosch.

"De voorbereidingen richting de 
feestdagen zijn begonnen. Daarom is het 
binnenkort ook weer tijd voor de 
jaarlijkse Oud en Nieuw Wijkschouw. In 
de hele gemeente fietst of rijdt het 
leefbaarheidsteam - bestaande uit onder 
andere de wijkmanager, wijkagent, 
wijkhandhaver en collega’s van de 
openbare ruimte - door alle buurten voor 
een speciale wijkschouw. Tijdens deze 
schouw bekijken we preventief vanuit de 
verschillende disciplines waar plekken 
zijn die extra aandacht verdienen. Denk 
eens aan aanhangers of pallets die vlam 
kunnen vatten tijdens de jaarwisseling. 
Containers of prullenbakken die vernield 
kunnen worden of bouwplaatsen die niet 
voldoende zijn afgesloten. Worden 
dergelijke zaken tijdens de schouw 
vastgesteld, dan belt een van de 
wijkprofessionals bij u aan om hierover 
afspraken te maken. Mogelijk wordt u 
verzocht om een item te verwijderen of 
(tijdelijk) te verplaatsen. Treffen we een 
bewoner niet thuis, dan komen we later 
in de week nog eens terug. Dit alles doen 
wij om schades tijdens de feestdagen tot 
een minimum te beperken en de 
jaarwisseling een feestelijk moment te 
laten zijn voor iedereen."

Tips voor een veilige jaarwisseling:

-Viert u feest elders? Zorg dat uw woning 
goed is afgesloten.
-Verwijder containers, afval of (brandbare) 
voorwerpen rondom uw woning of zet 
deze veilig weg, zodat deze onbereikbaar 
zijn.
-Haal vlaggen naar binnen.
-Gebruikt u vuurwerk? Doe dit 
verantwoord en met respect voor de 
ander.

Wat te doen bij overlast? 

-Meldingen en tips over de openbare 
ruimte geef je eenvoudig door via 
www.s-hertogenbosch.nl/meldpunt.
-Politie: bij spoed, bel 112. 
-Geen spoed, wel politie: 0900-8844.
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Het jaar is bijna voorbij, het wordt tijd voor reflectie en vooruitkijken. 
In het afgelopen jaar hebben we in de Wijkkrant kunnen berichten over een 
levendige wijk, met creatieve en actieve bewoners. Bij de afronding van het 
jubileum 100 Jaar Muntel met het grote wijkfeest op het Taxandriaplein zagen 
we dat in de praktijk, in de vorm van samenwerking tussen heel veel van die 
bewoners en hun organisaties.  Dat willen we vasthouden, dus we hebben hier 
en daar eens rondgevraagd naar plannen en dromen voor onze wijk. Daarbij zijn 
er natuurlijk heel wat groepen en individuen onbelicht gebleven - er zijn er zo 
veel. Zie het als een bloemlezing, een boeketje wensen van mensen die we de 
vraag hebben voorgelegd: wat is jouw droom voor onze wijk in 2023?

De dromen van de wijk
visies op de toekomst in Muntel, Vliert en Orthenpoort 

Een groep bewonersuit Orthenpoort

In Orthenpoort zijn er stilletjesaan allerlei initiatieven in ontwikkeling. Een tijdje 
terug berichtten we in de Wijkkrant al over Cecile, Marjan en Manon, die ervoor 
zorgden dat er een deelauto kwam waar ze vanuit verschillende adressen gebruik 
van konden maken. ‘OnzeAuto’ heette dat initiatief en nog steeds wordt er dankbaar 
gebruik gemaakt van de deelauto.
Op zo’n veertig schuurtjes zijn groene daken aangelegd, een initiatief van Reynoudt, 
Sander en Jurgen. 
En wat te denken van de kledingketting, waarbij kleding doorgegeven wordt van de 
ene naar de andere deelnemer; een Bosch initiatief waar verschillende 
buurtgenoten aan meedoen.
Al die duurzame initiatieven hebben zelfs tot een nieuwe ontwikkeling geleid: 
mensen die het leuk vinden om mee te denken komen nu bij elkaar om te 
brainstormen over nog meer manieren om de wijk duurzamer te maken.
Manon kan er enthousiast over vertellen: “Het gaat niet alleen meer over deelauto’s 
of kleding: een buurman vond het interessant om spullen te gaan delen als een 
heggeschaar of een boor, dingen die je niet de hele tijd nodig hebt. En dat is niet 
alleen duurzaam, het brengt ook mensen bij elkaar in de wijk.”

De droom voor de wijk in deze groep: minder auto’s, meer groen, meer samen doen 
om met buurtgenoten er een duurzamer buurtje van te maken, en vooral ook: 
meer verbinding.
Manon vindt het prima als je haar mailt als je wilt meedenken en doen : 
manon@operatiefrissepeper.nl .
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Madelon van Dalen, wijkagent

Een gesprek met Madelon laat een hele andere kant van de wijk 
zien. Haar werk bestaat vooral uit het omgaan met verwarde 
mensen, jeugdoverlast, dealen, fietsendiefstal, burenruzies. Ze 
zou het liefst meer zichtbaar zijn in de wijk, er rondfietsen, 
mensen bezoeken, maar door bezuiniging en personeelsgebrek 
staat meestal de ellende voorop. Het zijn moeilijke tijden en het 
gaat nog erger worden.  Des te belangrijker is dat we voor elkaar 
zorgen en elkaar steunen. Haar grootste droom voor de wijk is dat 
iedereen met elkaar in vrede leeft. En meer praktisch: een 
jeugdhonk waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten. Dat zou veel 
jeugdoverlast weg kunnen nemen.
Madelon is voor iedereen aanspreekbaar. Ze heeft helaas nog geen 
vast spreekuur, maar dinsdag 10 januari is ze van half elf tot twaalf 
aanwezig in de Slinger voor mensen die haar willen spreken. 
Verder is ze bereikbaar via madelon.van.dalen@politie.nl en via 
Instagram. En ze wijst nog even op het Meldpunt Zorgwekkend 
Gedrag van Farent: 0800 1205.

Wim Markerink van Wijkgebouw De Slinger

De Slinger ontvangt wekelijks heel wat bezoekers voor allerlei terugkerende 
activiteiten. Het huidige bestuur wil echter de vleugels verder uitslaan. “Het 
meedoen aan de activiteiten van 100 jaar Muntel heeft als een vliegwiel gewerkt, 
door het leggen van nieuwe contacten en het samenwerken met derden,” aldus 
voorzitter Wim Markerink. 

Meer en meer organiseert De Slinger activiteiten met, voor en door 
wijkbewoners. Veel ideeën uit de wijk vallen in goede aarde en worden dan in 
samenspraak georganiseerd. Het kan gaan om activiteiten ter ontspanning 
(pubquiz, dansavond, voetbal WK), maar zeker ook om sociaal maatschappelijke 
zaken, zoals de opvang van nieuwkomers en ondersteuning voor kleine 
ondernemers. 
Wim: “De 28 vrijwilligers en de vaste beheerder Huib spelen een onmisbare rol. 
Samen bepalen zij de eerste indruk op nieuwe bezoekers. Ze zijn vriendelijk en 
gastvrij en maken iedereen graag wegwijs. Op vragen of voorstellen wordt serieus 
ingegaan en er wordt gekeken naar de mogelijkheden. De Slinger faciliteert mede 
de initiatieven die worden geboren."
Wie ook nieuwe ideeën heeft voor activiteiten of wie gewoon nieuwsgierig 
wordt,  wordt uitgenodigd om te bellen of langs te komen. 
Kijk op www.wijkgebouwdeslinger.nl voor uitgebreide informatie. 

Wim: "De Slinger: van, voor en door de wijk.
 Dat is onze droom!”
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Simon Goeman van Herstelacademie De Stijl: 

“We zijn natuurlijk vooral gericht op onze bezoekers: op herstel van evenwicht in 
jezelf, van een manier vinden om te leven met je kwetsbaarheid. Wij zijn er voor 
mensen die kampen met bijvoorbeeld een burn-out, psychische problemen, 
depressie of eenzaamheid. We organiseren cursussen, gespreksgroepen en 
activiteiten rond beweging en creativiteit. Dat zijn dus activiteiten die kunnen 
bijdragen aan het herstel- en groeiproces, met als doel het bereiken van meer 
evenwicht en rust. Daarom heten we ‘Herstelacademie’: het staat voor mogen en 
kunnen groeien."

"We willen als Herstelacademie tevens graag een vertrouwd gezicht en een fijne 
buur zijn in de wijk. We geven graag gehoor als er een beroep op ons wordt 
gedaan, zoals bij het grote wijkevenement, toen we gratis koffie en thee hebben 
geschonken en het pand openstelden voor de foto-expositie over de wijk. Ook 
denken we mee over andere wijkinitiatieven waar onze bezoekers bij betrokken 
kunnen worden. Een psychische ontwrichting kan iedereen overkomen en toch 
schamen mensen zich hier vaak erg voor. Wij willen laten zien dat deze schaamte 
niet nodig is en dat je ondanks je problemen toch mee kunt doen, ook in je wijk. 
Je bent namelijk meer dan je kwetsbaarheid." 

"Als je vraagt wat mijn droom is in dit verband: ik zou willen dat de wijk aandacht 
blijft hebben voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, dat ze als het 
ware een veilig verlengstuk van de Herstelacademie is, doordat we vertrouwd 
zijn en er helemaal bij horen in de wijk."
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Nataša Mandic en Sjoerd van Kampen van 
Activiteitenteam De Taxander,

Nataša: “Toen jaren geleden het jaarlijkse wijkfeest op het 
Taxandriaplein niet meer georganiseerd werd, vonden wij dat 
ontzettend jammer. En ik hoorde heel veel reacties van mensen die dat 
ook vonden. Dus hebben Sjoerd en ik het weer vlotgetrokken, met hulp 
van heel veel vrijwilligers.”
Sjoerd: “Het is extra belangrijk dat dit soort evenementen door blijft 
gaan, omdat het toch al overal minder wordt met de samenhang in de 
wijken, ook hier op het Taxandriaplein. Daarom willen we ook dat 
het gratis is, voor iedereen toegankelijk. ”
Nataša: “Intussen hebben we met het team ook al veel andere 
dingen georganiseerd. Sinterklaas, Pasen, Halloween…. Dat laatste
was ook een enorm succes, maar dit jaar hadden we er de 
vrijwilligers niet voor.
Sjoerd: ”We gaan het volgend jaar weer proberen, maar nu
beginnen we wat eerder. Dan lukt het vast. Het is allemaal goed 
te doen, als je maar op tijd begint, met voldoende mensen.”
Nataša: “Dus als je ons vraagt: wat is je droom voor de wijk, dan 
zeg ik: ik hoop dat we in de toekomst zoveel vrijwilligers kunnen 
mobiliseren dat het vanzelfsprekend wordt dat er op en rond het 
Taxandriaplein zo’n vijf keer per jaar iets moois georganiseerd 
wordt: iets met Carnaval, met Pasen, met Sinterklaas, Halloween, 
en natuurlijk een mooi wijkevenement in de zomer.”

Marie-Louise Claessens, wijkmanager

Een wijkmanager is in dienst van de gemeente. Ze is een verbinder, een spin 
in het web, iemand die veel mensen en organisaties kent en ze met elkaar 
in contact kan brengen. Denk aan opbouwwerk, buurtwerk, kinder- en 
jongerenwerk, mantelzorg, maatschappelijk werk, mensen met een 
beperking. Maar ook de politie en gewone burgers.
Marie-Louise: “Eigenlijk kun met al je vragen, opmerkingen en ideeën bij 
mij terecht. Ik kan je dan snel doorverwijzen naar de juiste persoon die je 
daarvoor moet hebben.
Het is een fijne wijk. Alles gaat hier gemakkelijk. Je hebt meteen contact 
met de mensen. Er wordt hier gedacht in kansen en niet in 
onmogelijkheden.
Als je mij vraagt wat ik hoop voor de toekomst, dan is dat dat alle bewoners 
hun dromen over deze wijk laten weten, met name de bewoners die je niet 
zo vaak ziet.“
Je kunt Marie-Louise Claessens naast de contactgeggevens op de pagina 
Wijkgericht ook  bereiken op 0615070898  en op  
lmc.claessens@s-hertogenbosch.nl.
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Reiniera van der Feltz, Stichting IJzeren Vrouw

De Stichting IJzeren Vrouw in de Vliert voert al jaren actie tegen de bouwplannen op de 
locatie Brabantbad in het Prins Hendrikpark.  De stichting heeft een heel bepaalde 
droom voor de toekomst, die Reiniera bijna tastbaar maakt: 

"Het is 2042. Kinderen volwassen, pensioenleeftijd bereikt. We hebben ons ruime huis 
aan deOphoviuslaan omgeruild voor een mooi appartement. Alles bij de hand, 
betaalbaar. Wel handig dat ik de tuin niet meer hoef te onderhouden. Maar het gebrek 
aan buitenruimte is wel een gemis. Zeker met al die kleinkinderen."

"De stad Den Bosch is steeds meer de hoogte in gegaan. De skyline is behoorlijk 
veranderd.Steeds meer mensen zijn van de parken afhankelijk voor hun buitenruimte, 
ontspanning,sport, ontmoeting. Je merkt het aan de bezoekersaantallen. In 20 jaar tijd 
is het gebruik 50%gestegen. En dat terwijl het parkoppervlak in Den Bosch 20% is 
gedaald. Gelukkig heeft Stichting IJzeren Vrouw zich 20 jaar geleden vastgebeten in 
het dossier Brabant Bad. Het Prins Hendrikpark is gespaard gebleven van deze 
onzinnige ontgroening."

"Het oudste park van de stad is onze redding in warme en drukke tijden. De longen van 
de stad. Terecht dat dit park de status beschermd natuurgebied heeft gekregen. Niet 
voor de bijzondere beestjes, maar voor de bijzondere mensen die hiervan afhankelijk 
zijn. "

Informatie: Www.ijzerenvrouw.nl  en  Instagram @ijzeren_vrouw_denbosch



13

Anneke Baks, opbouwwerker bij Farent

Anneke heeft onder andere onze drie buurten en de Binnenstad als 
werkgebied. Ook neemt zij deel aan het buurtteam van onze wijk.  
Op de vraag naar haar droom over de toekomst van de wijk vertelt ze: 
“Ik vind het enorm belangrijk dat iedere bewoner kan zijn wie die wil 
zijn en een plek heeft in de samenleving die bij hem of haar past. Als 
ze willen, moeten bewoners ook een rol kunnen spelen bij het 
verbeteren van hun directe omgeving.”

Het opbouwwerk is erop gericht om bewoners en individuen bij elkaar 
te brengen en te ondersteunen bij de vragen die ze hebben en bij het 
vinden van oplossingen en antwoorden. Het kan gaan om twee 
mensen met behoefte aan meer contact of om een groep met 
hetzelfde doel. Door haar kennis van de buurten en de mensen, weet 
zij als geen andere de weg naar voorzieningen en mogelijkheden. “Ik 
kan ondersteunen bij de uitvoering, maar de mensen moeten het zelf 
doen,” zegt Anneke. “Dat bedoel ik met bewoners in de hoofdrol!” 

Anneke Baks is iedere woensdagmorgen, tijdens de koffie-ochtend, te 
vinden in De Slinger. Haar telefoonnummer is 06.553.223.04 en 
email: annekebaks@farent.nl.

Renske Staalman, bestuurslid van Stichting De Hobbel

Kernactiviteit van de Hobbel is de speluitleen op het Taxandriaplein. Vanuit het 
gebouw kunnen kinderen allerhande speelgoed lenen om vervolgens op het plein 
voluit te gaan spelen. Verder zijn er allerlei activiteiten ontwikkeld die door de 
Hobbel worden ondersteund, zoals de kindervakantieweek. Een vrijwilligersteam 
zorgt er ieder jaar voor dat er tijdens die week allerlei activiteiten worden 
georganiseerd voor de kinderen. Ook zingt er tijdens de kerstperiode een 
kinderkoortje, worden filmmiddagen en avonden georganiseerd voor de kleintjes 
en de wat grotere kinderen, wordt een kinderdisco georganiseerd en nog meer.

De vraag naar dromen en ambities komt eigenlijk te vroeg. Renske: “Op de agenda 
van het bestuur staat juist deze vraag. We gaan daar de komende tijd een antwoord 
op geven”. Wat Renske betreft zou het mooi zijn wanneer mensen met ideeën voor 
nieuwe kinderactiviteiten zich melden bij het stichtingsbestuur. “Dit kan 
gemakkelijk via de beheerder van de Hobbel, Laurenzo. Hij geeft dan het 
telefoonnummer door en er wordt contact opgenomen. Heb je ideeën voor 
kinderactiviteiten en je wil dat met anderen organiseren: laat je horen. Wij 
ondersteunen jullie.” Tenslotte ziet ze in de toekomst graag meer samenwerking 
met andere instellingen die werkzaam zijn in de wijk, zoals Farent, de Slinger, S-
Sport en Power 73. “Maar dat loopt eigenlijk vooruit op de discussie die we in het 
bestuur nog gaan voeren. En als we het toch over het bestuur hebben: we zoeken 
nog nieuwe en enthousiaste bestuursleden."

informatie: www.de Hobbel.nl
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Het spel Oeteldonk wordt jaarlijks gespeeld aan de hand 
van Het Protocol, waarvan de basis in 1882 is gelegd. De 
uitvoering van dit Protocol ligt in handen van de 
Oeteldonksche Club van 1882. Deze club telt 11 
Ministeries met verschillende taken, 11 Ministers vormen 
de Ministerraad. Plannen van de Ministerraad worden 
besproken in het Boerenparrelement. In dit 
Boerenparrelement zitten 5 X 11 gekozen leden (de 
Boeren) die de ruim 16.000 leden van de Oeteldonksche 
Club vertegenwoordigen. Zo wordt het spel Oeteldonk 
gedragen door een grote democratische organisatie.

Wie en Waarom?
Geert en Brechje kwamen door hun kinderen in aanraking 
met het Jeugdprotocol dat een afspiegeling van het grote 
carnaval is. 
Geert: “Bij ons thuis hangen drie foto’s van mijn kinderen: 
twee adjudanten en een gemeenteraadslid. Ze zaten alle 
drie op hun 11de in  de Jeugdprinsengroep en hebben een 
fantastische tijd gehad. Ik was echt onder de indruk hoe 
goed alles voor ze geregeld was. Dan wil je graag iets 
terugdoen. Vroeger vierde ik ‘plat’ carnaval, plezier maken 
en veel drinken, maar dat had geen diepgang. Door wat ik 
bij de jeugd zag werd ik nieuwsgierig naar het grote 
Protocol. Dat bleek goed in elkaar te zitten, een mooi spel 
met diepgang. Daar wilde ik graag aan meedoen.” Geert zit 
nu voor een tweede termijn in het Boerenparrelement.

Verkiezingen voor het Boerenparrelement
Dit voorjaar mochten alle leden van de Oeteldonksche 
Club hun stem uitbrengen op een forse rij kandidaten voor 
het Boerenparrelement. Voor deze verkiezingen, die eens 
in de vier jaar plaats vinden, wordt heel wat persoonlijke 
PR gepleegd. Kandidaten verzamelen handtekeningen om 
op de kieslijst te komen, ze delen flyers uit bij het 
stemlokaal in Hotel Central. Het is een serieuze zaak.  

Geert Kastelijn en Brechje Hanssen-Kuit uit de Muntel en 
Claire Nijnens uit de Vliert werden gekozen, nadat ook zij 
flink reclame gemaakt hadden voor zichzelf. De wijkkrant 
is nieuwsgierig: Wie zijn jullie en waarom willen jullie dit? 
Wat moet je ervoor doen? Wat wil je ermee bereiken?

Brechje:  “Ik ben geboren in Berlicum en opgegroeid met 
het Bossche carnaval. Dat bepaalde mijn liefde voor Den 
Bosch. Ook in de tijd dat ik niet hier woonde, kwam ik elk 
jaar in Den Bosch carnaval vieren. Mijn beide kinderen 
mochten op hun 11e een rol spelen in de 
Jeugdprinsengroep en mijn zoon speelt bij de 
Koekerellen. Ik ben vooral onder de indruk van de 
toewijding, de energie, en de integriteit waarmee het 
Jeugdprotocol wordt uitgevoerd. Nu wil ik ook graag iets 
terugdoen voor het Bossche carnaval. In de 
Oeteldonksche Club kan ik mijn kennis en vaardigheden 
uit het bedrijfsleven inzetten.”  

wijkbewoners 
in het
boerenparrelement

De 11de van de 11de is gevierd en dat 
betekent dat Den Bosch weer toeleeft naar 
het carnaval. Dat is niet zomaar een feest. 
Het Bossche Carnaval kent een eigen 
verhaal, het verhaal van Oeteldonk, waarin 
stadsbewoners drie dagen boeren worden. 
Traditionele evenementen, zoals de intocht 
van de Prins, de onthulling van Knillis, de 
praalwagenoptocht en de kinderoptocht, 
trekken elk jaar veel bekijks. 
Niet-Bosschenaren worden verrast door de 
gezelligheid, de muziekskes en het gemak 
waarmee je aan kunt haken bij dit feest in 
Oeteldonk. 

v.l.n.r. Geert, Claire en Brechje

In gesprek met uw verslaggever.
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Speciaal voor lezers van de wijkkrant houden Claire, Brechje en Geert een 
presentatie over Oeteldonk en het Boerenparrelement op dinsdagavond 17 januari 
om 20.00 uur in de Slinger.  Iedereen is van harte welkom! Vooraf aanmelden op 
e-mailadres B.Hanssen@oeteldonk.org is prettig.

Lidmaatschap Oeteldonksche Club
Draag je het Bossche Carnaval een warm hart toe? Word dan lid van de Oeteldonksche Club van 1882. Zo 
steun je het voortbestaan van deze mooie traditie. Meer informatie: www.oeteldonk.org. 

De orde van Witte Wanten
Ben je ondernemer en vind jij het ook belangrijk dat iedereen, jong én oud, carnaval kan blijven vieren? Neem 
dan contact op met de Orde van Witte Wanten om te kijken hoe ook jij je steentje bij kan dragen. 
E-mailadres: wittewanten@oeteldonk.org.

Word zelf actief
Je kunt net zoals Brechje, Claire en Geert je steentje bijdragen aan Oeteldonk door zelf actief te worden 
binnen de Oeteldonksche Club. Houd hiervoor de website van Oeteldonsche Club in de gaten of stuur Brechje 
een mailtje op: B.Hanssen@oeteldonk.org.

Claire vierde als Brabander carnaval, maar pas toen ze in 
Den Bosch kwam wonen ontdekte ze hoeveel meer het 
carnaval hier betekent. “Carnaval is hier veel meer 
verbonden met de samenleving. Dat vind ik heel 
bijzonder. Oeteldonk vormt echt het hart van Den Bosch. 
Toen hier bijvoorbeeld die Corona-rellen waren geweest, 
en mensen de volgende dag spontaan gingen opruimen, 
droegen ze rood-wit-gele sjaals. Dat is mooi en uniek, en 
dat moeten we behouden voor de stad. Daar wil ik graag 
aan bijdragen via de Oeteldonksche Club. Eigenlijk ben 
ik hier een zij-instromer. Het Boerenparrelement is dan 
een mooi begin.”

Wat doen? 
Het Boerenparrelement vergadert zo’n 5 keer per jaar in 
aanwezigheid van de Ministers. Daarvoor moeten 
stukken gelezen worden. Discussies gaan over 
toegankelijkheid en inclusiviteit, activiteiten voor 
ouderen én jongeren, het protocol handhaven maar ook 
met je tijd meegaan. De sfeer is goed, het belang van 
samenwerking om plannen nog beter te maken staat 
voorop. Veel Parrelementsleden hebben ook een 
nevenfunctie. Claire zit in de agendacommissie, die de 
thema’s voor de vergaderingen verzamelt. Brechje en 
Geert zoeken vanuit de Orde van de Witte Wanten 
sponsorgelden bij ondernemende bedrijven die 
Oeteldonk een warm hart toedragen.  

Wat bereiken? 
Brechje, Claire en Geert worden gedreven door hetzelfde 
doel: het Protocol van Oeteldonk hoog
houden en carnaval toegankelijk houden voor iedereen.

“Veel mensen realiseren zich niet hoe belangrijk de 
Oeteldonksche Club is voor het Bossche Carnaval. Zonder 
deze hoeder van het Protocol, zou dit mooie spel snel 
verdwijnen.Dan zou het carnaval veranderen in een feest 
zonder enige diepgang en vergelijkbaar worden met 
feesten in andere steden.  Dat zou eeuwig zonde zijn,” 
aldus Geert. “Maar,” meent Brechje, “Het Protocol moet 
wel bij de tijd blijven, dus er mogen best vernieuwingen 
worden doorgevoerd.” Claire vult aan: ”Zoals een meer 
gelijkwaardige man-vrouw verhouding onder 
Hoogwaardigheidsbekleders. We hebben nu net pas onze 
eerste vrouwelijke Daantje Woenders.”  

Typisch Bosch?  
“De onderlinge verbinding en de gelijkwaardigheid 
tussen mensen. Jong en oud, Bosschenaar en 
buitenstaander, iedereen praat met iedereen hier in 
Oeteldonk.” “Het Bossche Carnaval is ook het feest van 
emoties. De tradities roepen dat op en natuurlijk onze 
Oeteldonkse muziek.” “Mooi voorbeeld is het lied ‘Ooit’. 
Dit lied drukt uit dat we met zijn allen staan voor het 
grotere verhaal, het verhaal van Oeteldonk. Altijd weer 
kippenvel als het gespeeld wordt.”  

Meer weten over het verhaal van 
Oeteldonk?
Het carnaval wordt leuker als je meer weet van het 
verhaal van Oeteldonk, aldus Brechje, Clair en Geert. 
Zij willen  dit verhaal graag vertellen, ook hier in de wijk.

Tekst Ineke Sagasser
Foto's Henk Tulner
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Je kent DJ Freddy wel, van de MuntelMiniPlaybackShowDisco, 
maar wat weet je van hem? Hoe oud? Lievelingskleur?Hobby's?
We hebben het hem allemaal gevraagd en dit is wat hij zei:

"ik ben Freddy Bressers aka DJ Daddy Freddy, Ik ben 49 en mijn 
lievelingskleur ..hm, eigenlijk vind ik alle kleuren wel mooi. Liefst 
wel een beetje opvallend. Ik heb al 32 jaar dezelfde hobby, 
namelijk het verzamelen van muziek. Wel elektronisch gericht. 
Van 1995 tot aan 2005 draaide ik ieder weekend in clubs in 
binnen- en buitenland. Verder heb ik ik van 1998 tot 2005 bij 
Rare Records in Eindhoven gewerkt. Eigenlijk ben ik iedere dag 
wel bezig met het zoeken naar nieuwe muziek die me inspireert 
en me een goed gevoel geeft. Dat kan oude muziek zijn, maar 
zeker ook nieuwe, als het maar op vinyl is. Heeft er nog iemand 
platen liggen op zolder die staan weg te stoffen: breng ze maar 
naar nummer 24."
"We wonen sinds maart 2019 in de Van Noremborghstraat en 
voelen ons hier enorm thuis. Onze kinderen Faas en Pijke zullen 
hier grote Muntelkids worden en waarschijnlijk ook uitvliegen. 
We dansen met z'n viertjes graag in ons huis, vooral tijdens de 
corona-lockdowns. Toen heb ik altijd het idee gehad om, wanneer 
alles weer "gewoon" zou zijn, dit ook te gaan doen voor de 
kinderen uit de buurt. Alle kinderen houden van dansen toch? 
Dat werd dus de MuntelMiniPlaybackShow. Het leukste 
verzoeknummer? Aardappels met chocola. Het meest 
aangevraagd: de Bumba Stopdans. Ouders stuurden me vaak na 
afloop van de disco nog de vraag wat dat ene nummer was, wat 
iedere keer stopt. Ik hoop nog vele MuntelMiniPlaybackShow-
Disco's te organiseren. 
Een tip voor toekomstige dj's uit de Muntel: draai muziek die jij 
leuk vindt. Muziek waar je blij van wordt en waardoor je wil gaan 
dansen. Doe het niet voor de likes, hartjes, duimpjes, porren of 
beuken. Laat het vanuit je hartkomen."

De Hobbel op het Taxandriaplein, opgericht 
in 1995 door actieve wijkbewoners.

www.dehobbel.nl

Hoi allen, 
Na acht mooie jaren als voorzitter van 
de Hobbel wil ik graag het stokje 
doorgeven. 
Heb met heel veel plezier deze mooie 
taak uitgevoerd. Mijn kids worden groter 
en daarom kom ik zelf steeds minder op 
de Tax. Maar hoe mooi om dit plein en 
de speluitleen levende te houden en dat 
kan alleen maar door enthousiaste 
ouders die dit mee op willen pakken.

Mocht je enthousiast zijn dan horen we 
graag van je.

Groetjes Tessa, voorzitter de Hobbel.
www.dehobbel.nl/contact

Hobbel-agenda:

- 9, 16 en 23 december: Kerstkoortje

- 28 december: kinderdisco

- 10/11 maart: NL doet!

Houd de Hobbelposters in de gaten voor de 
exacte tijden en verdere bijzonderheden.

Gezocht: vrijwilligers en handige 
mensen!

www.dehobbel.nl/contact
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Door Ronald van Hest

Nieuwkomers de taal leren, kennis laten maken met de 
stad en wegwijs maken in de samenleving. Daar draait 
het om bij het project Welkom in Den Bosch!, dat sinds 
een jaar actief is in De Slinger.

“Het idee voor het project ontstond toen ik taalmaatje 
was voor een jongen uit Syrië,” vertelt Denise 
Marcelissen, de initiatiefneemster van het geheel en 
studente social works aan de Avans Hogeschool in Den 
Bosch. “We merkten dat we tegen veel problemen 
aanliepen. Hij had niet voldoende sociale aansluiting in 
de stad. Er was hier ook niet veel voor nieuwkomers. 
Daarnaast had hij moeite met formulieren en kon hij 
niet op zijn opleidingsniveau aan de slag. In Syrië zat hij 
op de universiteit, maar hier kon hij alleen een MBO 
niveau 1 opleiding volgen. Daarnaast merkten we dat in 
Den Bosch vooral veel vóór maar niet mét nieuwkomers 
werd gedacht.”

“Ik ging samen met de Syrische jongen bedenken waar 
hij behoefte aan had en dat heeft me geïnspireerd tot 
het opzetten van verschillende projecten”, vervolgt 
Denise. “Daarbij werden nieuwkomers gekoppeld aan 
mensen die de stad al goed kenden. Uiteindelijk is daar 
vier jaar geleden het project Welkom in Den Bosch! uit 
voortgekomen. Eerst deed ik dat project alleen, maar 
sinds enige tijd werk ik samen met Roel Smits, die zijn 
opleiding social works inmiddels heeft afgerond.”

Sinds een jaar vinden de activiteiten van Welkom in 
Den Bosch! in De Slinger plaats. “Op vrijdagmiddag is 
er vanaf 16.00 uur een open inloop,” aldus Denise. 
“Mensen kunnen elkaar daar ontmoeten en leren 
kennen. Daarnaast kunnen ze ook dingen leren en 
activiteiten organiseren. Zo willen we in de nabije 
toekomst met elkaar gaan koken. Alles gebeurt in 
samenspraak met de nieuwkomers. Die nieuwkomers 
zijn overigens niet alleen vluchtelingen, maar ook 
mensen die om andere redenen nieuw zijn in de 
Nederlandse samenleving.”

“Iedere vrijdag is er vanaf 19.00 uur ook het Taalcafé. 
Hier kunnen nieuwkomers met elkaar in gesprek gaan 
over elk onderwerp dat ze maar willen,” vertelt Denise. 
“Als het maar in het Nederlands is. Ook bieden we in 
het Taalcafé verschillende taalspelen aan.”

"Daarnaast zijn we nog met de gemeente in gesprek om 
subsidie te krijgen voor een aantal andere activiteiten 
die we willen organiseren,” aldus Denise. ”Zo willen we 
op woensdag met nieuwkomers de stad in gaan om ze 
hier wegwijs te maken. We  willen ze zo kennis laten 
maken met bijvoorbeeld de horecagelegenheden en de 
culturele instellingen." 

"En op donderdag willen we een ICT-café op poten 
gaan zetten," vervolgt Denise. "Een nieuwkomer wordt 
dan gekoppeld aan een andere nieuwkomer die hem of 
haar computervaardigheden bijbrengt. ICT-vaardige 
nieuwkomers willen we in de leiding zetten van het 
café, zodat zij nieuwkomers en andere mensen die 
behoefte hebben aan ICT-basisvaardig-heden kunnen 
trainen.”

Op zaterdag 17 december organiseert Welkom in 
Den Bosch een citytour waarbij nieuwkomers de 
stad kunnen leren kennen. Verder is er op 30 
november een welkomstdiner in De Slinger. 
Belangstellenden kunnen zich aanmelden via 
denise@welkomindenbosch.org.

Denise in de Slinger. Foto Ole Staalman

Welkom in Den Bosch.



 

 
“En wat

kunnen we
nog meer

voor u doen?”

Apotheek Schellekens

Advies, thuisbezorging
en alle andere diensten

van uw apotheek.

feestartikelen en verhuurbedrijf

Mary’s cadeaushopAartshertogenlaan 1                                      
5212CB Den Bosch                               telefoon: 06 44032030 
telefoon: 073 6130641  
www,las-feestartikelen.nl info@las-feestartikelen.nl

LAS
          De twee leukste winkels van Den Bosch onder één dak.

18

Bel voor een
afspraak

073 613 67 13

Sigarenmakerstraat 5 | ‘s-Hertogenbosch | cor@artshealthcare.nl

Heeft u onverklaarbare of chronische klachten?

SJEF JANSEN
DAMES & HEREN KAPSALON

CITADELLAAN 123
5212VC  ‘S-HERTOGENBOSCH

THE NETHERLANDS
073 613 64 85

   WWW.KAPSALON-SJEF-JANSEN.NL

Vacatures Housekeeping 

Kloosterhotel 
de Soete Moeder 

Nemiusstraat 4, ‘s-Hertogenbosch

Meer info en contact:
www.desoetemoeder.nl
073 204 8840
info@desoetemoeder.nl
Of loop even binnen, tot gauw!

INFO: WWW.DEBOSSCHEGROENEN.NL

doe mee en win het boek

van
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der Hest,  Marjan Klinkhamer,  Koosje de Leeuw, Jan Romeijn, 
Ineke Sagasser,  Olaf Smit,  Ole Staalman en Renske Staalman

Redactie en vormgeving: Anja van Kleef

Eindredactie: Anja van Kleef, Jan Romeijn  

Drukwerk: BladNL , oplage 3600

Verspreiding: Anja van der Horst en vrijwilligers uit de wijk.

Redactieadres: Van Noremborghstraat 34, tel. 06-10506609

E-mail: wijkkrantmail@gmail.com Mail ons voor advertenties 
en reacties of met informatie voor de volgende Wijkkrant.

Meedenken over de Wijkkrant? Meld je aan voor de 
nieuwsbrief op wijkkrantmail@gmail.com. Die informeert je 
vijf keer per jaar over de voorbereidingen voor de nieuwe 
krant.

De volgende Wijkkrant verschijnt  eind februari 2023. 
Informatie kun je inleveren tot16 januari 2023.

Vuurwerkmanifest.nl
Een groot aantal mensen (vaak omstanders) loopt letsel 
door vuurwerk op, tot aan amputaties van vingers, 
complete handen en blindheid toe. Katten, vogels en 
(hulp)honden hebben veel last van vuurwerkstress. 
Bovendien ontstaat door consumentenvuurwerk heel 
veel materiële schade. De afgelopen jaarwisseling was 
dat zelfs 15 miljoen euro. De twee jaarwisselingen 
zonder consumentenvuurwerk (corona) hebben de 
effectiviteit (75% minder letsels) van een landelijk 
vuurwerkerbod bewezen. In 2014 startte een grote 
groep artsen het zgn.Vuurwerkmanifest, inmiddels 
gedragen door 670.000 particulieren en organisaties.
Per 6 december 2021 startte de campagne ‘Ik klap’ 
georganiseerd door diverse dierenwelzijn- en 
milieuorganisaties. Lees er meer over op 
www.vuurwerkmanifest.nl.

Vogelgriep
In ‘s-Hertogenbosch zijn gevallen van vogelgriep 
geconstateerd. Vogelgriep is zeer besmettelijk en 
gevaarlijk voor pluimvee  en wilde watervogels zoals 
Canadese ganzen, eenden en meerkoeten. 
Honden en katten zijn gevoelig voor vogelgriep. Zorg uit 
voorzorg dat je huisdier niet in contact komt met dode 
(water)vogels. Hondenbezitters wordt aangeraden de 
hond aangelijnd te houden rondom water en om de 
hond niet in het water te laten zwemmen. De kans dat 
mensen besmet raken met vogelgriep is klein en 
mensen die er ziek van worden, hebben meestal alleen 
milde klachten. Maar voor de zekerheid:
Blijf uit de buurt van besmette of dode dieren, raak ze 
niet aan en waarschuw meldpunt Openbare Ruimte. 

Het Informatiepunt Digitale Overheid 
Tegenwoordig moet je zaken met de overheid steeds 
vaker digitaal regelen. Maar niet iedereen is even handig 
met de computer. Kun jij daar hulp bij gebruiken of ken je 
iemand die hulp nodig heeft? Kom dan langs bij het 
Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) van Huis73 aan 
de Hinthamerstraat 72. De geschoolde medewerkers 
helpen jou graag op weg. Het is gratis, je kunt gewoon 
binnenlopen en je hoeft geen lid te zijn van de 
bibliotheek.  Bij het IDO denken ze graag met je mee en 
geven informatie om je op weg te helpen. Of ze maken 
een afspraak voor je met een gespecialiseerde 
organisatie die jou verder helpt. Kijk voor meer infor-
matie en openingstijden op www.huis73.nl/meedoen.

121.5mm

Geldvraag of geldzorgen? Bel (073) 615 51 55 
of ga naar www.s-hertogenbosch.nl/ehbg

Eerste Hulp Bij Geldzaken

Laat 
geld geen 
verrassing 

zijn.

Ik kan mijn 
rekeningen niet 
meer betalen, 
wat nu?

Foto Angeline Swinkels

Een duurzamere Wijkkrant
Een papieren wijkkrant is natuurlijk niet het toppunt van 
duurzaamheid: het papier moet worden gemaakt, bedrukt 
en vervoerd. 'Digitaal' komt wat dat betreft beter uit de 
bus. Toch is ons gebleken dat een papieren krant voorlopig 
nog onmisbaar is in onze wijk. 
Wij willen onze voetafdruk toch zo klein mogelijk houden.
Daarom komen we deze keer bij wijze van experiment uit 
met een duurzamer soort papier. Zelfde prijs, maar beter.
Heb je er een mening over? Laat hem ons weten op 
wijkkrantmail@gmail.com.



b. Twaalfmorgenstraata. Kapelaan Koopmansplein

Hier zie je 6 foto’s uit onze wijken (1 t/m 6).
Daaronder de 6 naambordjes van de straten (A t/m F).
Weet jij welke foto bij welk naambordje hoort?
De goede antwoorden staan rechtsonder op deze pagina.
Veel succes en plezier met de straatnaambordjeskwis.

WIJKKRANT JUNIOR

Straatnaambordjeskwis

1. Moskee Arrahma 2. Weggeefkast voor kinderen

4.Mozaïeken sraatbewoners3. Wandtegel Maria Den Bosch

5. Straatbibliotheek kinderboeken 6. Graffiti muurschildering

e. Ridderspoorstraatd. Anthonius van Alphenstraat

c. Frans Halsstraat

f. Vogelstraat

1f
-2
d-
3a
-4
b-
5c
-6
e

Die straat heb ik zelf bedacht.
Mijn 3 lievelingshobby's zijn
bloemen,
muziek
en
dieren.

Waarom? Mijn 3 lievelingshobby's zijn
voetbal, voetbal en voetbal.

Dan woon ik graag
Bal Balbalstraat.

Ik zou graag in de
Roos Gitaarpoesstraat
wonen.

Nooit van gehoord.
Klopt die naamwel?


