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Kerstvieringen in de Sacramentskerk
Op kerstavond, 24 december, is er in de Sacramentskerk in de Sonniusstraat een kerstviering om 
20.00 uur. Op eerste kerstdag is er een viering om 11.00 uur.

Reageren? Mail Wijkkrant@ziggo.nl, of 
schrijf naar Van Noremborghstraat 34

Plan Kapelaan Koopmansplein stapje verder
Dinsdagavond 28 oktober liet Ruben Blok, ontwerper van de gemeente, aan zo’n dertig om-
wonenden van het Kapelaan Koopmansplein zien wat de 203 ingevulde enquêteformulieren 
over de toekomstige opknapbeurt van het plein bij hem opgeroepen hadden: het moet vooral 
groener worden, mét een knipoog naar de geschiedenis van het plein. Hij slaagde erin om dat 
in een globale schets te laten zien.

De aanwezigen konden 
zich er wel in vinden en 
gaven hem ook nog sug-

gesties mee voor de verdere 
uitwerking van het plan. Ze 
komen bij de vragen en ideeën 
die al op de Buurtkiep-website 
zijn verzameld en zijn verwerkt 
in een rapport dat voor ieder-
een beschikbaar komt.

Ruben Blok werkt deze schets 
nu verder uit naar een inrich-
tingsplan. Dit inrichtingsplan 
wordt in januari 2015 geplaatst op www.buurt-
kiep.nl/kapelaankoopmansplein.
Met een korte enquête op de website kan dan 
weer gereageerd worden. Op basis van die 
reacties maakt Ruben Blok een definitief ont-
werp, dat hij in februari 2015 laat zien op een 
bijeenkomst in de Slinger. 

Toon van Rijnsoever

Nog even na-
praten op 28 
oktober 2014 
in De Slinger. 
Uiterst rechts: 
Ruben Blok. 
Foto: Olaf 
Smit

Sociaal Wijkteam op 
1 januari van start
Vanaf 1 januari neemt de gemeente een aantal nieuwe taken op zich in het kader van de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning. Het gaat onder meer om ondersteuning die tot nu toe on-
der de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten viel, zoals dagbesteding en individuele bege-
leiding. In het afgelopen jaar heeft de gemeente ‘s-Hertogenbosch bedacht hoe ze deze taken 
wil gaan uitvoeren.
Bosschenaren die een hulpvraag hebben kunnen net als nu bij het Wmo loket of bijvoorbeeld 
het  maatschappelijk werk aankloppen, maar als er meerdere problemen tegelijk spelen 
wordt vanaf 1 januari het Sociaal Wijkteam ingeschakeld. Ook de woningbouwvereniging die 
problemen signaleert of een arts die zich ongerust maakt over een gezin kan een beroep doen 
op het Sociaal Wijkteam om de problemen in kaart te brengen en actie te ondernemen.

Eric van Lokven is teamleider van het Soci-
aal Wijkteam Binnenstad en Muntel/Vliert/
Orthenpoort.

Hij staat volledig achter de nieuwe benadering:

“Onze aanpak houdt in dat we niet langer met 
standaardoplossingen komen voor bepaalde 
vragen, maar dat we veel meer per situatie 
gaan kijken op welke manier de problemen 
het best kunnen worden opgelost. Daarbij is 
het nadrukkelijk de bedoeling dat we samen 
met de mensen eerst zoeken naar hulp die kan 
worden gegeven door het eigen sociale net-
werk van de hulpvrager, zoals familie en buren. 
Vaak is daar meer mogelijk dan men denkt. 
Voor sommige problemen kunnen we gebruik 
maken van vrijwilligers of bijvoorbeeld een 
wijkcentrum, en dan is er natuurlijk ook nog de 
mogelijkheid om professionele hulpverleners 
in te schakelen.”

Wie zitten er in het Sociaal Wijkteam?
Eric: “In dit wijkteam zitten medewerkers van 
Juvans, Cello, bureau Max en Stichting MEE. Als 
er een complexe hulpvraag is gaan zij met de 
mensen in gesprek om duidelijk te krijgen wel-
ke problemen er precies liggen. Het kan al hel-
pen om alles eens rustig op een rijtje te zetten 
en overzichtelijk te maken. De deelnemers aan 
het Sociaal Wijkteam kunnen dan samen met 
de hulpvrager en de mensen die bij de hulpvra-
ger betrokken zijn bijvoorbeeld besluiten wat 
de goede volgorde is om die problemen aan 
te pakken, of wie met bepaalde zaken het best 
aan de slag kan.” 

Veel mensen hebben het idee dat de over-
dracht van taken naar de gemeente vooral is 
bedoeld om  te kunnen bezuinigen. 
Eric: “Ik denk dat iedereen inmiddels wel inziet 
dat er echt iets moet gebeuren om de kosten 
van de gezondheidszorg in de hand te houden. 
Natuurlijk is ons doel dat mensen de zorg en 
ondersteuning krijgen die ze nodig hebben, 
maar we kunnen wel efficiënter werken en 
moeten niet alle oplossingen van de overheid 

of van professionele hulpverleners verwach-
ten. Je kunt voor beugels in de badkamer of 
een rollator naar de overheid kijken, maar nog 
niet zo lang geleden regelden mensen die za-
ken gewoon zelf. Dat soort zelfstandigheid 
mag best worden gestimuleerd.”

Is het reeël om te verwachten dat er meer 
hulp gaat komen uit de omgeving van de 
hulpvrager?
“Onze ervaring is dat men over het algemeen 
best bereid is om een ander te helpen, zeker als 
het om concrete en incidentele dingen gaat. Er 
gebeurt gelukkig ook al heel veel. Maar men-
sen vinden het vaak lastig om hun eigen hulp 
te organiseren. Ze zijn bijvoorbeeld bang dat 
ze hun familie te zwaar belasten, of vinden het 
moeilijk om hulp te vragen aan buren omdat 
ze denken dat ze niet veel terug kunnen geven. 
Ze kennen ook lang niet altijd de mogelijkhe-
den die er in de buurt zijn. Wij helpen met on-
derzoeken wat er haalbaar is. Niemand wordt 
gedwongen meer te doen dan hij kan. Mantel-
zorgers zijn vaak al zwaar belast. Het is niet de 
bedoeling daar nog een flinke schep bovenop 
te doen, maar juist om de steun te verbreden.”

Heeft u iets gemerkt van de onrust die on-
der de mensen leeft over de komende ver-
anderingen?
Eric: “Mensen hebben behoefte aan duidelijk-
heid. Nogmaals, wij laten niemand in de kou 
staan en als je hulp nodig hebt krijg je die ook. 
Maar in welke vorm die de hulp wordt gegeven 
en het beroep dat wordt gedaan op eigen ver-
antwoordelijkheid en eigen kracht – ja dat gaat 
wel verschuiven.  Ik denk trouwens dat dit vaak 
eerder een verbetering dan een verslechtering 
van de ondersteuning is, omdat we voorkomen 
dat verschillende instanties langs elkaar heen 
werken en er een duidelijke regie is.  We hou-
den natuurlijk ook voortdurend de vinger aan 
de pols om te zien of onze aanpak succesvol is. 
Ikzelf heb er in elk geval veel vertrouwen in!”

Anja Hoffmann

Het wijkteam 
van de Bin-
nenstad Muntel 
Vliert Orthen-
poort - van links 
naar rechts:
Martine Rood-
nat, Eric van 
Lokven, Claire 
Meisner, Harriet 
Voets, Paulien 
Joore.

Foto: Ingrid 
Kemps

Het wordt misschien wel de leukste tradi-
tie van de Muntel, Vliert en Orthenpoort: de 
straatversierwedstrijd én de kerstmiddag 
voor iedereen uit de wijk! Een groep enthou-
siaste vrijwilligers (vanuit de Slinger, de Stijl, 
2live, de Hobbel en Facet) is al helemaal in de 
kerststemming.

Straatversierwedstrijd
De mooiste straat en/of het mooiste huis 
krijgt een bijzondere wisselprijs van een lo-
kale keramiste. En daarnaast krijgt de winnaar 
natuurlijk de eeuwige roem!

Bewoners van de Muntel, Vliert, Orthenpoort: 
zoek elkaar op en laat de straatcreativiteit 
stromen: laat zien wat jullie met elkaar kun-
nen om de wijk in kerstsferen te hullen.

Kerstmiddag
De buurtkerstviering vindt plaats op zon-
dagmiddag 21 december van 15.00 uur tot 
18.00 uur in de Slinger. We presenteren een 
mooi buurtpodium, o.a. met koorzang, optre-
dens van jongeren met luistermuziek, Kees 
Verhaar en dominee Peter van Helden met 
een bijzonder kerstverhaal. Er is koffie met 
wat lekkers, zelfgemaakte worstenbroodjes 
en erwtensoep.
Ouderen die vervoer nodig hebben, kun-
nen bellen naar Liesbeth van Drunen op 06 
– 11316878. Ze worden dan opgehaald en 
thuisgebracht.
Extra handen bij de voorbereiding, de dag zelf 
en het vervoer, zijn welkom. Laat het weten 
als je zin hebt om te helpen: 06 – 11316878 of 
l.vandrunen@divers.nl.

Kerst in de wijk! Doe je mee?
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Wandelgroep ‘De IJzeren Vrouw’
      (Een wandelgroep voor ouderen)

                            Wanneer
        Elke woensdagochtend, starttijd 11.00
                            Hoelang
           Rondje IJzeren Vrouw, ± 1 uur. 

                           Startpunt
         Praktijk Fysiotherapie Beenhakkers

             Antoon der Kinderenlaan 7
              Den Bosch 073-6135318

       Begeleid door een Fysiotherapeut
Er zijn geen kosten aan verbonden

 
 

de kracht 
achter ayurveda

Consult 
Voeding
Massage

www.guna-ayurveda.nl 
OPHOVIUSLAAN B537 | 06 44934659

Redactieadres: 
Van Noremborghstraat 34

E-mail Wijkkrant: 
wijkkrant@ziggo.nl

Uiterste inleverdatum kopij volgende 
Wijkkrant: 
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Buurtmoestuin Bietje  bij Bietje

Onze wijk wil groen, dat is wel duidelijk, en vooral de roep om een buurttuin is telkens weer 
te horen. Eind 2013 lag er bij de gemeente al een vraag of er daarvoor geen mogelijkheden 
waren op het veld naast de Amazones, en bij de inventarisatie van buurtplannen voor 2014 
door het Buro voor Buurtavontuur stond ‘meer groen in de wijk’ hoog op de lijst.

Begin als buurtavontuur met de Transfar-
mers

Op 4 mei van dit jaar stond het ‘mobiele 
wijkrestaurant’ van de Transfarmers op 
het Taxandriaplein – ze ondersteunden 

het groene buurtavontuur met een brainstorm-
met-diner voor wie er maar mee wilde denken. 
Veel mensen wilden dat wel, met als resultaat: 
een paar ontwerpsessies in De Hobbel, een eer-
ste schetsontwerp en een symbolische start op 

21 juni van een buurttuin bij de Amazones, aan 
de Baden Powellstraat. Klein beginnen, was het 
idee, eerst maar eens zoveel mogelijk geïnte-
resseerden leren kennen. 

Buurtkiep en Bossche Boeren
Een eigen pagina op de website van de Buurt-
kiep kon fungeren als communicatieplatform 
en in juli werd daar een enquête uitgezet. Ook 
in juli meldden zich de Bossche Boeren, een 

Ook belangstelling voor de buurttuin? 

Ga naar www.buurtkiep.nl/groep/buurt-
moestuin-bietje-bij-bietje en gebruik de 
knop ‘stuur je verzoek’ om je als deelnemer 
aan te melden. Zo blijf je op de hoogte van 
het laatste nieuws en kun je reageren op de 
ontwikkelingen. Wel eerst inschrijven op de 
Buurtkiep, natuurlijk!

club van ‘stadslandbouwers’ (www.stadseboe-
ren.nl); hun interesse om het project te on-
dersteunen lag vooral bij leefbaarheidsbevor-
dering en educatie in de wijk. Inmiddels was 
de ondersteunende functie van het Buro voor 
Buurtavontuur ten einde: het buurtavontuur 
was opgestart, de bal lag nu bij de deelnemers. 
In oktober werd een inspirerende bijeenkomst 
gehouden in De Slinger, waar het borrelde van 
de ideeën voor de verdere ontwikkeling van 
het ontwerp. Uit niet minder dan 55 inzendin-
gen werd bovendien de naam voor de tuin ge-
kozen: Bietje bij Bietje.

Hoe verder? 
Niet iedereen is gelukkig met plannen voor 
een buurttuin op die plek. Sommige bewoners 
hebben meer behoefte aan rust na de bouw 
van de Amazones en de school, anderen zien 
er liever iets anders. En is de kwaliteit van de 
grond wel goed genoeg voor een tuin, vragen 
sommigen zich af.
Meer dan 80 enthousiastelingen zien wel op-
lossingen; ze zouden graag in het najaar de 
schop in de grond hebben gezet, maar de 
plannen waren nog niet zover en de gemeente 
had bovendien het veldje nodig voor een tij-
delijke parkeerplek voor Amazonebewoners 
en bouwbedrijven. Intussen gaf dat Geert van 
de Bossche Boeren de gelegenheid om met 

twee wijkbewoners het ontwerp af te ronden 
en werkten Femke van de Bossche Boeren en 
Sophie van de Transfarmers met andere wijk-
bewoners aan het schriftelijke plan. 

Een interessant idee, een buurttuin: heel veel 
wijkgenoten dromen ervan, een groene oase 
met een grote tafel om samen aan te eten, ‘n 
buurtkippenhok en een bijenhotel. Wijkscho-
len en organisaties in de wijk, zoals Humanitas, 
Exodus, De Hobbel, De Stijl, 2Live, enzovoort, 
zouden kunnen bijdragen en profiteren. Maar 
zo ver is het nog niet; een beeld van veel voeten 
in de aarde dringt zich op, en ook wel wat vra-
gen. In een volgende Wijkkrant is het misschien 
zover dat ze beantwoord kunnen worden: is er 
voldoende draagvlak in de directe omgeving? 
Gaat de gemeente akkoord met het plan? Wel-
ke buurtbewoner gaat de kar trekken?

Anja van Kleef

Leven in de brouwerij
Vier enthousiaste bewoners uit de Muntel - Olga, Christ, Maaike en Erik - begonnen ongeveer 
een jaar geleden aan een avontuur - het Buro voor Buurtavontuur. Ze wilden de wijk nog leu-
ker maken door creatieve en culturele activiteiten met buurtbewoners te organiseren. Kwar-
tiermaker Olga blikt  terug en vooruit.

We hebben het afgelopen jaar veel ac-
tiviteiten georganiseerd,” zegt Olga. 
“Denk bijvoorbeeld aan De Nacht van 

de Nacht, de kinderdisco, het Heimweediner en 
het maken van lampenkappen voor de Muntel. 
Bewoners zijn het daardoor vanzelfsprekender 
gaan vinden dat er iets gebeurt in hun wijk.”

Nieuwe gezichten
“Ons doel was om bewoners bij elkaar te bren-
gen, elkaar beter te leren kennen. Ik denk dat 
we daarin zijn geslaagd. In het begin was het 
steeds dezelfde groep mensen die de activi-
teiten organiseerden en die daar naartoe kwa-
men. Na een paar buurtavonturen zagen we 
iedere keer weer nieuwe gezichten.”

De buurt leeft!
En wat vinden buurtbewoners van de initiatie-
ven van het Buro voor Buurtavontuur? Olga:”De 
meeste bewoners zijn positief. Ze vinden het 
leuk dat er iets in hun eigen buurt wordt geor-
ganiseerd. Wat me nog is bijgebleven, is dat we 
op een gegeven moment rond een kampvuur 
in het donker zaten. Iedereen was stil. Bewo-
ners vonden dat een onvergetelijk en bijzon-
der moment. En ik hoorde kinderen een keer 

zeggen: ‘Wanneer is die club weer?’ Daarmee 
bedoelden ze een buurtavontuur. Het leeft in 
de buurt.”
“Er waren ook negatieve reacties. Van buurtbe-
woners die hun wijk zien veranderen en daar 
niet al te blij mee zijn. Die confrontaties waren 
niet leuk, maar ik denk dat ze wel nodig zijn 
om elkaar te leren kennen en meer begrip te 
krijgen voor elkaar. Zeker nu we vanuit de ge-
meente steeds meer zelf moeten organiseren 
om de buurt leuk, veilig en gezellig te houden, 
is het goed te weten wat je aan elkaar hebt. Ie-
dereen kan iets en samen kunnen we alles.”

In kaart brengen
Hoe zie je de toekomst? “Er wordt veel geor-
ganiseerd in de Muntel. Je hebt de Hobbel, de 
Stijl, de Slinger en... het Buro voor Buurtavon-
tuur”, vertelt Olga. “Ik vraag me weleens af: ‘Is er 
behoefte aan andere activiteiten? Is er overlap?’ 
We gaan binnenkort om tafel met de verschil-
lende organisaties om dat in kaart te brengen. 
Ik denk zelf dat er een programmacommissie 
moet komen. Die weet wat er onder buurtbe-
woners leeft; en die overzicht heeft over alle 
activiteiten in de Muntel en de verbindingen 
maakt tussen die activiteiten.”

Kijk voor het laatste nieuws 
over het Buro voor Buurtavon-
tuur op de Buurtkiep of op 
www.buurtavontuur.nl.

Veel buurtbewoners ontmoetten elkaar op het Heimweediner.

Avonturiers gezocht!

Het Buro voor Buurtavontuur sluit het jaar af door met een 
aantal clubs uit de Muntel te overleggen over welke activitei-
ten we gaan organiseren in 2015. Wilt u hierover meedenken/
meebeslissen? Of heeft u iets anders dat u kwijt wilt: we horen 
het graag! Mail naar: buurtavontuur@gmail.com.

Daniëlle Jansen

“

Een beeldimpressie door Michael Bol van de Conceptenbouwers. Zo zou het kunnen worden!
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Word nu vrienden 
met wijkmanager 
Manon Karssen 
op Facebook

Lekker spelen in De Slinger
In Wijkgebouw De Slinger bruist het tegenwoor-
dig van de activiteit: volwassenen maar ook 
kinderen brengen er inspirerende uren door in de 
lessen die daar worden gegeven. Zo zijn er vanaf 
september voor kinderen theaterlessen met 
Sanne, lessen animatiefilmpjes maken met Gosia, 
gitaarlessen met Ronald en kinderyoga met Han-
neke. In de komende tijd is er nog meer te kiezen. 
Afgelopen herfstvakantie konden kinderen daar 
met hun ouders vast eens van proeven.

Op 22 oktober, de woensdag van de herfstvakantie, 
was het daarom goed binnen spelen bij De Slinger. 
Kinderen konden een hele middag bij allerlei lessen 
terecht om daar te spelen, te dansen, te onderzoeken 
en te ervaren 

Ingrid, Nicole en Liesbeth van Technika10 knutsel-
den met de meisjes een springende oetel, en Gosia 
(mijnanimatie.nl) liet in haar proeflessen zien hoe je 
plezier kunt hebben met papiervouwkunst en knip-
pen, plakken, tekenen en schilderen op de computer. 
Roos Vlek (kinderatelier de Kunstcoöp) had voor de 

kinderen verf, papier, kwasten en spiegels meege-
nomen om portretten van elkaar te kunnen maken. 
Voor kleuters en 6- tot 8-jarigen was er een kinder-
dansles van Marleen, van balletstudio Geraldine. 
Frenda meldde zich ‘s ochtends ziek; jammer dat zo 
haar Braziliaanse dansworkshop (frutaexotica.nl) niet 
door kon gaan. 
‘s Avonds was de Slinger het domein van groep 6, 7 
en 8 voor de disco. Een cool einde van een toffe dag! 

De kinderdansles is meteen na de herfstvakantie 
al van start gegaan.  Voor de ouders zal Lieve van 
Tuijl nog een moment prikken: in haar theaterles-
op-proef kunnen ze proberen of er een acteur of 
actrice in ze verscholen zit. Haar theatercursus gaat 
in januari van start.

Wil je informatie of heb je interesse in een van bo-
vengenoemde cursussen, kijk dan op de weekagen-
da van de Slinger (https://www.buurtkiep.nl/buurt-
huizen/de-slinger/weekagenda) of neem contact op 
met Maaike Marechal, maaikemarechal@gmail.com.

Het heeft wat langer geduurd , maar het is er toch van gekomen: het Akelei-
plein is zo’n beetje klaar om heropend te worden. Ontwerper William Jans 
van de gemeente is blij. 

“Het eerste ontwerp hebben we gemaakt op basis van ideeën die mensen kwijt 
konden op de website Pimp onze buurt. Daar kon je vooral kiezen voor een 
bepaald karakter, een sfeer voor het plein en dat hebben veel mensen gedaan. 
Toen we dat ontwerp presenteerden, was er naast tevredenheid over die sfeer 
ook teleurstelling over de indeling: het aantal parkeerplaatsen was te klein en 
de bereikbaarheid was minder geworden door het wegvallen van een straat.  Op 
basis van de reacties zijn we opnieuw naar de tekentafel gegaan en uiteindelijk 
zijn we samen met bewoners tot het definitieve ontwerp gekomen. Met daarin 
bijvoorbeeld ook een in- en uitgang naar de Orthenseweg, waardoor de bereik-
baarheid enorm verbeterd is. Een en ander heeft natuurlijk wel zijn tijd nodig 
gehad, maar ik ben heel blij dat we er samen zo goed zijn uitgekomen.” 

Inspraak bestemmingsplan Orthenpoort
Op grond van de gemeentelijke Inspraakverordening ligt het voorontwerp be-
stemmingsplan met bijbehorende stukken vanaf 24 november 2014 gedurende 
zes weken ter inzage in het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken op internet:
 www.s-hertogenbosch.nl/ruimtelijkeplannen of www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hester Dijkman, 
h.dijkman@s-hertogenbosch.nl

Kijk ook eens op www.s-hertogenbosch.nl. Hier is veel informatie te vinden over uw wijk. Hebt u vragen, neem dan contact op met wijkmanager Manon Karssen,
telefoonnummer (073) 615 58 35 of mail naar wijkgerichtwerken@s-hertogenbosch.nl. Deze nieuwspagina is een initiatief van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Buro voor Buurtavontuur presenteert:

Het verhaal van je leven #3
een serie ontmoetingen met senior buurtgenoten                                                  door: Lesha Bosman

Mag ik u voorstellen:  Mevrouw de Kok-Verkaart

Bent u of kent u een senior die ook ‘het verhaal van uw leven’ terug wil lezen in de Wijkkrant 
dan kunt u mailen naar bosmanlesha@gmail.com

carnaval. Mijn man stond in de Hinthamerstraat 
met een groep jongens. Hij viel me meteen op. 
Een klein mannetje was het. Ja het klikte echt 
tussen ons. 
Ik was twintig toen we trouwden. We woon-
den toen op de Hoge Nieuwstraat, een zijstraat 
van de Nieuwstraat die inmiddels niet meer 
bestaat. Het was een heel eenvoudige woning 
zonder toilet of watervoorziening. Er was één 
pomp aan het einde van de steeg waar we wa-
ter haalden. De toiletten waren daar ook. 

Ondergedoken
“Het was oorlog toen ik daar woonde. Mijn man 
werd geacht mee te vechten. Toen hij met ver-
lof mocht tijdens de oorlog is hij op de vlucht 
geslagen naar de Peel. Ik weet nog dat  ‘De kin’ 
bij me aan de deur kwam om te informeren of ik 
wist waar mijn man was. Hij was een echte ver-
rader, dat wist iedereen in de stad. Hij woonde 
in de Palmboomstraat en had een smal gezicht 
en een enorme kin. Vandaar zijn bijnaam. Later 
is hij doodgeschoten. Ik heb hem nooit verteld 
waar mijn man was. Van de boeren in de Peel 
kreeg mijn man bonnetjes. In het café Het Ruite 
Vrouwke, tegenover het stadhuis, verpatste hij 
de bonnen voor geld waarvan wij dan weer 
konden leven. Tijdens de bevrijding zijn mijn 
vader, mijn moeder, mijn broertje, mijn man 
en ik naar het huis van Dokter  van der Linden 
in de Nieuwstraat gevlucht. Zijn huis was in de 
oorlog in beslag genomen door de Duitsers 

Stillevens, portretten en landschappen, het 
hele huis hangt vol met de meest prach-
tige schilderijen. Doeken die toentertijd 

verkocht werden aan Coppens in de Uilenburg 
en aan een ‘reiziger’ uit Nijmegen. “Mijn man 
was kunstschilder,” vertelt mevrouw de Kok – 
Verkaart als ik ga zitten. “Hij is begonnen als 
huisschilder maar later konden we van de in-
komsten van de verkoop van zijn schilderijen 
leven. Hij heeft ontelbaar veel werk gemaakt 
en verkocht. We hebben een heel fijn huwelijk 
gehad. Toen we 67 jaar getrouwd waren, is hij 
helaas overleden.  Sindsdien woon ik alleen.
Ik heb hem leren kennen toen ik 17 was tijdens 

maar zij waren inmiddels gevlucht en nu stond 
het leeg. We zijn daar in de kelder ondergedo-
ken. Mijn man ontdekte een wijnvoorraad die 
de Duitsers in hun haast hadden achtergela-
ten in de kelder. Daar hebben we iedere avond 
heerlijk van genoten. Een hele vreemde situa-
tie was dat. Boven vlogen de kogels om je oren, 
beneden vierden wij een feestje. Eten kregen 
we van het Groot Zieken Gasthuis”. 

Het hele huis stond blauw
Als de bel gaat, staat mevrouw De Kok-Verkaart 
op om de deur open te doen. “Ik blijf bewegen. 
Iedere dag loop ik een rondje. Ik ben 93 jaar en 
het lopen wordt steeds moeilijker. Maar ik klaag 
niet. Ik doe nog zelf mijn boodschappen bij de 
COOP. De buren zetten mijn groenbak en het 
oud papier buiten. Dat kan ik niet meer. En mijn 
jongste zusje doet de administratie. Zij regelt 
alles voor me.”  Een kennis komt binnenlopen 
en begint meteen te kletsen. Het gesprek gaat 
over steunkousen en de nieuwe WMO. “Ik heb 
geen kinderen kunnen krijgen dus voor mij 
is het moeilijk om iemand binnen mijn eigen 
kring te vinden die iedere ochtend mijn kousen 
aan wil trekken. Ik hoop dat die service blijft 
bestaan straks. Als ik echt niet meer zelfstandig 
kan wonen dan ga ik naar een bejaardentehuis 
maar voorlopig gaat het nog prima. Hoewel ik 
onlangs vergeten was dat ik een pan met bo-
ter op het vuur heb gezet. Het hele huis stond 
blauw. Gelukkig ging het alarm af en hebben 
mijn buren me opgevangen. Ik ben enorm ge-
schrokken. Ik woon in dit huis sinds mijn 29ste 
en wil er graag blijven wonen. 

Een grote familie
Nu is het huis van Zayaz maar vroeger was het 
van Broederhulp, een soort Vereniging voor 
Drukkerijen en Uitgeverijen. Mijn vader werkte 
als afdelingschef op een drukkerij en via hem 
zijn mijn man en ik hier terecht gekomen. Later 
heb ik zelf ook in de fabriek gewerkt als boek-
binder. Dat was voordat ik als huishoudelijke 
hulp bij Monseigneur Bluijssen ging werken. 
Daar heb ik het heel erg naar mijn zin gehad. 
Maar de drukkerij vond ik niets. Als ik ook maar 
even kletste, kreeg ik de wind van voren van 
mijn vader. Hij was een heel strenge en moei-
lijke man die niet bang was om een fikse klap 
uit te delen. Vreselijk vonden we dat. Toch heb-
ben we allemaal ook echt van die man gehou-
den en hadden we veel respect voor hem. Mijn 
moeder is op jonge leeftijd overleden aan sui-
kerziekte. Later heeft mijn vader een veel jon-
gere, nieuwe vrouw leren kennen. Hij heeft een 
goed leven gehad. In totaal waren we met tien 
kinderen. Ik was de op één na oudste en heb 
mijn jongste twee zusjes opgevoed alsof het 
mijn eigen kinderen waren. Ik was dol op ze. 
Nog steeds hebben we een heel hecht contact. 
Ook met hun kinderen en kleinkinderen. Als ik 
terugkijk op mijn leven kan ik heel tevreden 
zijn. Ik geniet nu van de kleine dingen hoewel 
ik het soms ook zwaar heb. Dan denk ik wel-
eens als ik naar bed ga, joh laat mij maar gaan. 
Maar als ik dan ‘s ochtends weer wakker word 
en het zonnetje zie schijnen is dat gevoel weg. 
Ik neem de dagen zoals ze komen en zie wel 
wanneer het mijn tijd is.”

Word nu vrienden met wijkmanager Manon Karssen op facebook

Het Akeleiplein - eindelijk!
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 het kerstrapport     
Ik mocht een piercing in mijn neus
vanwege mijn goede rapport. Mooi hè!

Vet. Ik heb ook iets 
gekregen.

Een tattoo vanwege mijn slechte rapport!

?

   
   
   Paarse Vrijdag

Heb je je afgevraagd waarom er afgelopen 
vrijdag zoveel kinderen in het paars rondlie-
pen? Het was Paarse Vrijdag! Dat is een dag 
waarop mensen door het dragen van de kleur 
paars hun solidariteit kunnen laten zien met 
homo- en biseksuele, lesbische en transgen-
derjongeren. De kleur paars komt van de 
paarse baan van de regenboogvlag van de 
homobeweging; hij betekent ‘spirit’ (karak-
ter). Deze dag vindt in Nederland plaats op 
de tweede vrijdag van december. Doe je vol-
gend jaar ook mee?

Foto’s maken in je wijk
Gijs Vermeer is een jonge fotograaf die in onze wijk woont. Wij hebben hem 
gevraagd om voor ons eens een paar mooie foto’s te maken, gewoon in de 
buurt van zijn huis. Zo kun je zien dat je niet ver weg op vakantie hoeft te 
gaan om mooie foto’s te maken, bijvoorbeeld van de dieren die je in het park 
tegenkomt.
In en rond je huis zijn er natuurlijk nog veel meer dingen die je kunt fotogra-
feren: je kamer, je lievelingsknuffel, je familie, je beste vriend of vriendin…. 
Er zijn zelfs boeken met tips voor kinderen die foto’s willen maken. Je kunt ze 
vinden in de bibliotheek of de boekwinkel.
Heb je een mooie foto in de buurt gemaakt? Je kunt hem opsturen naar wijk-
krant@ziggo.nl en  misschien komt hij dan wel in de Wijkkrant of op de Buurt-
kiep!


